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Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontvangen heeft om zijn 
dienaren te onthullen wat zij zeker zullen meemaken. Via zijn engel heeft hij 
dit in woord en beeld laten zien aan zijn dienaar Johannes, in wie het 
goddelijk bewustzijn en de manifestatie van Jezus Christus concreet werd, in 
alles wat hij daarvan heeft gezien. Gelukkig is wie de inhoud van deze 
profetie voorleest, wie ernaar luistert en doelbewust beleeft wat daarin 
geschreven is, want het beslissende moment is altijd hier en nu.  

Johannes aan de zeven ecclesia’s in Asia: Vreugde en vrede voor jullie 
van hem, die is en die was en die komt, van de zeven geesten bij zijn troon en 
van Jezus Christus, zijn geloofwaardige getuige. Hij is de eerste van de doden 
die tot leven is gekomen. Hij bestuurt alle aardse koningen. Hij heeft ons lief 
en heeft ons met zijn bloed verlost van onze zonden. Hij heeft ons gevormd 
tot koningen en priesters voor zijn God en vader. Hem komt het meester-
schap toe en het gezag, voor altijd en eeuwig. Amen.  

Weet dat hij komt met de wolken en dat elk oog hem zal zien, ook 
degenen die hem de doodsteek gaven. Alle volken op aarde zullen over hem 
rouwen. Ja, amen. ‘Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einddoel', zegt 
hij die is en die was en die komt, de meester van het universum.  
 
Ik, Johannes, ben jullie broer. Ik ben jullie deelgenoot in de verdrukking, het 
koningschap en de standvastigheid van Jezus. Ik was verbannen naar het 
eiland Patmos, omdat ik vol was van het goddelijk bewustzijn en van de 
manifestatie van Jezus. Op de dag van de meester raakte ik in de geest. Achter 
mij hoorde ik de klank van een heldere stem, die klonk als een bazuin: ‘Ik ben 
de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Wat je ziet, schrijf dat in een boek 
en stuur het op naar de zeven ecclesia’s in Asia: in Efeze, in Smyrna, in 
Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Filadelfia en in Laodicea.’ 

Ik keerde mij om, zodat ik de stem kon zien die met mij sprak. En toen 
ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en tussen de kandelaren 
iemand die eruitzag als een mensenzoon. Hij was getooid met kleding tot aan 
de voeten en bij de borsten omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en 
haren waren wit als sneeuwwitte wol en zijn ogen fonkelden als vlammend 
vuur. Zijn voeten leken op messing dat in de oven gezuiverd is en zijn stem 
klonk als het geluid van veel waterstromen. In zijn rechterhand had hij zeven 
sterren. Uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard en zijn gezicht 
schitterde zoals de zon straalt in zijn volle kracht.  

Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde 
zijn rechterhand op mij en zei: ‘Schrik niet! Ik ben de eerste en de laatste, de 
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levende. Ik was dood, maar kijk: ik leef voor altijd en eeuwig. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk.  

Schrijf daarom alles op wat je ziet, wat het betekent en wat er verder 
volgt. Dit is het geheim van de zeven sterren die je ziet in mijn rechterhand 
en van de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de 
zeven ecclesia’s en de zeven kandelaren zijn de zeven ecclesia’s.'  
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‘Schrijf aan de engel van de ecclesia in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren 
in zijn rechterhand houdt en die zich voortbeweegt tussen de zeven gouden 
kandelaren: Ik ken je daden, je inzet en je wilskracht. Ik weet ook dat je de 
oplichters niet kunt verdragen. Hen die ten onrechte beweren dat ze 
apostelen zijn heb je aan de tand gevoeld en als bedriegers ontmaskerd. Je 
hebt het doorstaan en je bent hierin vasthoudend. Je hebt je in mijn naam 
ingespannen zonder op te geven.  

Maar wat ik tegen je heb, is dat je je oorspronkelijke liefde hebt ver-
waarloosd. Wees je er goed van bewust hoe diep je gevallen bent. Kom tot 
inkeer en leef weer zoals in het begin. Anders kom ik bij je. En als je niet tot 
inkeer komt, zal ik je kandelaar van zijn plaats weghalen. Wat echter vóór je 
pleit, is dat je net als ik verafschuwt wat de Nicolaïeten doen.  

Heb je een oor, hoor dan wat de geest tegen de ecclesia’s zegt: Wie 
overwint, zal ik laten eten van de levensboom, die zich in het midden van het 
paradijs van God bevindt.” 
 
En schrijf aan de engel van de ecclesia in Smyrna: “Dit zegt de eerste en de 
laatste, die de dood stierf en weer tot leven kwam: ik ken je slavernij en je 
armoede, maar je bent rijk! Ook ben ik op de hoogte van de laster van hen die 
zichzelf joden noemen, maar het niet zijn, eerder een synagoge van de satan.  

Vrees in geen enkel opzicht voor wat je zult lijden. Besef dat de duivel 
sommigen van jullie in de gevangenis zal gooien, om jullie op de proef te 
stellen. Jullie zullen een verdrukking meemaken van tien dagen.  

Wees trouw tot in de dood en ik zal je de krans van het leven geven. 
Heb je een oor, hoor dan wat de geest tegen de ecclesia’s zegt: Wie overwint, 
zal niet getroffen worden door de tweede dood.” 
 
En schrijf aan de engel van de ecclesia in Pergamon: “Dit zegt hij, die het 
scherpe tweesnijdende zwaard heeft: Ik weet wat je doet en waar je woont, 
daar waar de troon staat van de satan. Je houdt vast aan mijn naam en je bent 
altijd in mij blijven geloven, ook in de dagen van mijn betrouwbare getuige 
Antipas. Hij werd gedood bij jullie, waar de satan woont.  

Enkele bezwaren heb ik wel tegen je. Er zijn mensen bij je die vast-
houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde om de Israëlieten te ver-
leiden tot het eten van offervlees en tot het plegen van ontucht. En er zijn ook 
mensen bij je die op dezelfde manier vasthouden aan de door mij gehate leer 
van de Nicolaïeten. Kom dus tot inkeer! Doe je dat niet, dan zie je mij snel 
verschijnen. Ik zal de strijd met hen aangaan door het zwaard van mijn 
mond.  
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Heb je een oor, hoor dan wat de geest tegen de ecclesia’s zegt: Wie 
overwint, zal ik laten eten van het verborgen manna en ik zal hem een wit 
steentje geven; daarop staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent 
dan wie deze naam aanneemt.” 
 
En schrijf aan de engel van de ecclesia in Thyatira: “Dit zegt de zoon van God, 
die ogen heeft als vlammend vuur en voeten van messing: ik ken je inspan-
ningen, je liefde, je dienstbaarheid, je vertrouwen en je doorzettingsvermo-
gen. Je schittert daarin nu zelfs nog veel meer dan eerst.  

Ik heb wel een paar dingen tegen je. Je laat die vrouw Izebel haar gang 
gaan. Zij beweert van zichzelf dat ze een profetes is, terwijl zij mijn dienaren 
met haar dwaalleer verleidt tot het plegen van ontucht en het eten van 
offervlees. Ik heb haar de tijd gegeven om tot inkeer te komen, maar zij wil 
zich niet afkeren van haar zedeloosheid. Je mag weten dat ik haar bedlegerig 
maak en dat ik haar minnaars in grote misère breng, als zij zich niet afkeren 
van hun daden en tot inkeer komen. Haar kinderen zal ik de dood doen 
sterven.  

En alle ecclesia’s zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten 
doorgrondt. Ik zal ieder van jullie geven wat overeenkomt met jullie daden. 
Maar tegen jullie zeg ik, tegen alle anderen in Thyatira die deze leer niet 
aanhangen en die zich niet inlaten met de zogenaamde wijsheid van de satan: 
ik leg jullie geen andere last op dan slechts vast te houden aan wat jullie 
hebben, totdat ik kom.  

Wie overwint en trouw mijn werken tot stand brengt totdat het eind-
doel bereikt is, zal ik gezag geven over de volken. Hij zal ze weiden met een 
ijzeren herdersstaf en ze zullen als aardewerk worden verpulverd. En ik zal 
hem de morgenster geven. Heb je een oor, hoor dan wat de geest tegen de 
ecclesia’s zegt.” 
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‘En schrijf aan de engel van de ecclesia in Sardes: “Dit zegt hij die de zeven 
goddelijke geesten en de zeven sterren heeft: Ik ben op de hoogte van hoe je 
bezig bent. Ik weet dat je erom bekend staat dat je leeft, maar je bent dood. 
Word wakker en versterk wat je nog hebt, voordat ook dit sterft. Want ik stel 
vast dat in de ogen van God niets volmaakt is van wat je presteert. Denk 
daarom terug aan wat je gehoord en omarmd hebt: koester het en kom tot 
inkeer! Wanneer je niet wakker wordt, zal ik als een dief bij je komen en je 
hebt geen idee op welk tijdstip dat is.  

Toch zijn er in Sardes een paar die hun kleren niet vies hebben 
gemaakt. Zij zullen met mij in witte kleren rondlopen, omdat ze het waard 
zijn. Wie overwint, zal ook witte kleding dragen. Nooit zal ik zijn naam uit het 
levensboek wissen, ik zal zijn naam juist onder de nadrukkelijke aandacht 
brengen van mijn vader en zijn engelen. Heb je een oor, hoor dan wat de geest 
tegen de ecclesia’s zegt. 
 
En schrijf aan de engel van de ecclesia in Filadelfia: “Dit zegt hij die volmaakt 
en betrouwbaar is, hij die de sleutel van David heeft. Wat hij opent, kan 
niemand sluiten; en wat hij sluit, kan niemand openen. Ik weet wat je doet en 
laat. Besef dat ik ervoor gezorgd heb, dat voor jou een deur openstaat die 
niemand kan sluiten. Want ook al heb je weinig invloed, je bent trouw 
gebleven aan wat ik heb gezegd en je bent mijn naam niet vergeten.  

Let op wat ik zal doen met enkelen uit de synagoge van de satan, zij die 
zeggen dat ze joden zijn, maar dat niet zijn, omdat zij liegen. Ik zal hen ertoe 
brengen dat zij voor je op de knieën vallen en erkennen dat ik je heb 
liefgehad. Omdat je geduldig mijn waarheid bleef bewaken, zal ik ook jou 
bewaken in het uur van de beproeving dat zal komen over de hele bewoonde 
wereld en dat alle mensen op aarde zullen meemaken. Ik ben onmiddellijk 
bij je!  

Hou vast wat je hebt, zodat niemand je krans afpakt! Wie overwint, 
maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Deze zal daar voor altijd 
blijven staan. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van 
de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat hij laat neerdalen uit de 
hemel, en ook mijn eigen nieuwe naam. Heb je een oor, hoor dan wat de geest 
tegen de ecclesia's zegt.” 
 
En schrijf aan de engel van de ecclesia in Laodicea: “Dit zegt de Amen, de 
geloofwaardige en betrouwbare manifestatie, de oerklank van de schepping 
van God: Ik ben op de hoogte van de dingen die je doet en laat: je bent noch 
koud noch heet. Was je maar koud of heet! Dus omdat je lauw bent en noch 
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heet noch koud, zal ik je uitkotsen. Je zegt: ‘Ik ben rijk en ik heb me verrijkt 
en ik heb niets meer nodig.’ Je hebt er geen besef van hoe ongelukkig en 
beklagenswaardig, hoe armzalig, verblind en berooid je bent.  

Daarom adviseer ik je om goud van mij te kopen dat in het vuur 
veredeld is, om daardoor pas echt rijk te worden; en witte kleding om je mee 
aan te kleden, zodat je je niet meer hoeft te schamen voor je openbare 
naaktheid; en zalf om je ogen te zalven, om werkelijk te kunnen zien.  

Iedereen die ik liefheb, leer ik zelfkennis en zelfbeheersing. Ga bewust 
aan de slag en verander jezelf! Realiseer je, ik sta aan de deur en ik klop. Bij 
wie mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen 
samen eten. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten, zoals ook 
ik overwon en met mijn vader op zijn troon zit. Heb je een oor, hoor dan wat 
de geest tegen de ecclesia’s zegt.”’ 
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Hierna keek ik verder en kijk: er stond een deur open in de hemel. Toen sprak 
de stem die eerder tot mij had gesproken met het geluid als van een bazuin: 
‘Kom hierboven, dan zal ik je laten zien welke dingen hierna zullen ge-
beuren!’ Op hetzelfde moment raakte ik in de geest.  

Ik zie een troon in de hemel staan en er zit iemand op de troon. Zijn 
gezicht lijkt op de edelstenen jaspis en sarder. Om de troon heen is een 
regenboog die eruitziet als smaragd. Rondom de troon staan vierentwintig 
andere tronen en op die tronen zitten vierentwintig senioren. Ze dragen 
witte kleren en gouden kransen op hun hoofden. Uit de troon komen blik-
semflitsen, stemmen en donderslagen. Zeven vurige fakkels branden in het 
front van de troon: dat zijn de zeven goddelijke geesten. 

Voor de troon ligt ook iets als een zee van glas, het lijkt wel kristal. En 
in het midden van de troon en ook rondom de troon vier levende wezens, van 
voren en van achteren vol met ogen. Het eerste wezen ziet eruit als een 
leeuw, het tweede wezen als een jonge stier, het derde wezen heeft het 
gezicht van een mens, en het vierde wezen lijkt op een vliegende adelaar. Elk 
van die vier dieren bezit zes vleugels, van buiten en van binnen bedekt met 
ogen.  

Zonder ophouden roepen zij dag en nacht: ‘Heilig, heilig, heilig is de 
goddelijke meester van het universum, die was en die is en die komt!’ Steeds 
wanneer de dierlijke wezens het meesterschap, het belang en het geschenk 
erkennen van de altijd en eeuwig levende soeverein op de troon, vallen de 
vierentwintig senioren op hun knieën voor deze soeverein op de troon. En zij 
geven alle eer aan de levende, die eeuwig en voor altijd blijft bestaan. Zij 
werpen hun kransen neer voor de troon en zeggen: ‘Het meesterschap, het 
respect en het gezag komen jou toe, onze grote meester, want jij hebt alles 
geschapen en door jouw wil was het en bestaat het.’ 
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Ik zag een boekrol in de rechterhand van de soeverein op de troon. Deze was 
van binnen en aan de achterkant beschreven en met zeven zegels verzegeld. 
En ik zag een indrukwekkende engel die luidkeels uitriep: ‘Wie mag het boek 
openen en zijn zegels verbreken?’ Maar niemand in de hemel, op de aarde of 
onder de aarde was in staat om het boek te openen of in te zien. Ik moest heel 
hard huilen, omdat niemand geschikt bleek te zijn het boek te openen en te 
lezen.  

Een van de senioren zei toen tegen mij: ‘Huil niet! Want de leeuw uit 
de stam Juda, de wortel van David, heeft overwonnen. Hij kan de zeven zegels 
en het boek openen.’ Toen zag ik in het midden van de troon, te midden van 
de vier dieren en de kring van de senioren een lam staan, dat duidelijk 
geofferd was. Het had zeven horens en zeven ogen: dat zijn de zeven godde-
lijke geesten die over de hele aarde zijn verspreid.  

Het lam trad naar voren om de boekrol aan te nemen uit de rechter-
hand van de soeverein op de troon. Op het moment dat het de boekrol 
ontving, wierpen zich de vier dieren en de vierentwintig senioren op de 
grond voor het lam. Elk had een lier en gouden schalen vol wierook: dat zijn 
de gebeden van de heiligen. Zij zetten een nieuw lied in:  
 

‘Alleen jij hebt de kracht en moed 
om het boek te openen, jij jonge ram! 
Want jij bent geofferd en gaf je bloed 
voor mensen uit ieder volk en elke stam. 

 
Voor onze God kocht jij hen vrij  
van elke soort van slavernij. 
Daarmee vormde je koningen op aarde 
die zich als priesters openbaarden!' 

 
En terwijl ik bleef kijken, hoorde ik rondom de troon het geluid van veel 
engelen, van de dieren en van de senioren. Ze waren niet te tellen, zoveel 
waren er. Zij riepen uit volle borst: ‘Alle daadkracht en overvloed, wijsheid 
en sterkte, alle waardering, meesterschap en geluk zijn bestemd voor het 
geofferde lam!’  

En ik hoorde elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde, op zee 
én alles wat daarin leeft, zeggen: ‘Aan de soeverein op de troon en aan het 
lam komen al het geluk en het respect, het meesterschap en het gezag toe, 
voor altijd en eeuwig.’ De vier dieren zeiden: ‘Amen!’ En de senioren knielden 
voor hem neer en bewezen hem alle eer.  
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Vervolgens zag ik hoe de jonge ram een van de zeven zegels verbrak. Ik 
hoorde een van de vier dieren met donderende stem brullen: ‘Kom!’ Ik keek 
en ik zag een wit paard. Zijn ruiter had een boog en aan hem werd een krans 
gegeven. Hij trok eropuit als overwinnaar en hij overwon. 

Toen het volgende zegel werd verbroken, hoorde ik het tweede dier 
roepen: ‘Kom!’ Een ander, rossig paard kwam tevoorschijn. En zijn ruiter 
kreeg het bevel om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat de mensen 
elkaar zouden afslachten. Hij kreeg een enorm zwaard ter beschikking. 

Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde dier 
schreeuwen: ‘Kom!’ Ik keek en ik zag een zwart paard en zijn ruiter had een 
weegschaal in zijn hand. Uit het midden van de vier dieren hoorde ik iets als 
een stem klinken, die zei: ‘Een dagloon voor één portie tarwe en een dagloon 
voor drie porties gerst. Maar laat de olijfolie en de wijn ongemoeid!’ 

Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik de stem bulderen van 
het vierde dier: ‘Kom!’ Ik keek en ik zag een ruiter op een grauw paard. Hij 
was de dood zelf en hij werd vergezeld door het dodenrijk. Zij kregen samen 
de bevoegdheid om over een kwart van de aarde dood en verderf te zaaien 
door middel van geweld, hongersnood, dodelijke ziekte en de wilde beesten 
op aarde. 

Toen het vijfde zegel werd verbroken, zag ik onder het altaar de zielen 
van hen die waren geslachtofferd vanwege de waarheid en vanwege hun 
overtuiging. Zij schreeuwden het uit: ‘Hoe lang nog, volmaakte en betrouw-
bare meester, zul je de bewoners van de aarde hun gang laten gaan en 
wanneer zul je ooit recht verschaffen aan ons, die ons leven gaven?’ Toen 
kreeg elk van hen witte kleding en hun werd opgedragen nog een korte tijd 
geduldig te wachten, totdat ze voltallig zouden zijn: zij en hun mededienaren 
die net als zijzelf gedood zouden worden. 

Toen het zesde zegel werd verbroken, zag ik een zware aardbeving 
ontstaan. De zon werd zo donker als rouwkledij en de volle maan werd 
bloedrood. De sterren aan de hemel vielen op de aarde, zoals onrijpe vijgen 
van de boom worden gerukt wanneer die door een storm flink heen en weer 
wordt geschud. De hemel scheurde los en werd als een boekrol opgerold. 
Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.  

De heersers op aarde, de machthebbers en de generaals, de rijken en 
de notabelen, de slaven en de vrijen, iedereen probeerde zich te verstoppen 
in grotten en rotskloven in de bergen. En zij smeekten de bergen en de 
rotsen: ‘Val boven op ons en verberg ons voor het oog van de soeverein op 
de troon en voor de toorn van de ram! Wie kan zich nog staande houden, nu 
de grote dag van hun toorn is gekomen?’  
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Daarna zag ik vier engelen in de vier windrichtingen van de aarde staan. Zij 
hielden de vier winden van de aarde in bedwang, om ervoor te zorgen dat er 
geen wind over de aarde, boven de zee of door de bomen zou waaien. En ik 
zag een andere engel opstijgen van de plek waar de zon opkomt. Hij droeg de 
zegelring van de levende God. Hij schreeuwde naar de vier engelen die onheil 
moesten brengen over de aarde en over de zee: ‘Tref het land, de zee en de 
bomen niet, voordat wij de dienaren van onze God op hun voorhoofd hebben 
verzegeld!’ 

En ik hoorde hoeveel er waren die het zegel droegen: in totaal 144.000 
uit alle stammen van de Israëlieten: 12.000 verzegelden uit de stam Juda, 
12.000 uit de stam Ruben, 12.000 uit de stam Gad, 12.000 uit de stam Aser, 
12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam Manasse, 12.000 uit de stam 
Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de 
stam Zebulon, 12.000 uit de stam Jozef en 12.000 verzegelden uit de stam 
Benjamin. 

Hierna zag ik een ontelbaar groot aantal mensen, uit alle landen en 
volken, uit elke stam en taal. Ze stonden voor de troon en voor de jonge ram, 
gekleed in witte kleding en met palmtakken in hun handen. Zij riepen uit 
volle borst: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit, en van het 
lam!’ Alle engelen, de senioren en de vier dieren stonden rondom de troon. 
Zij wierpen zich neer voor de troon en onderwierpen zich aan God. ‘Amen’, 
zeiden ze, ‘het geluk en het meesterschap, de wijsheid en de dankbaarheid, 
het respect, de macht en de kracht komen toe aan onze God, voor altijd en 
eeuwig. Amen.’ 

Een van de senioren nam het woord en vroeg mij: ‘Wie zijn die mensen 
met witte kleren en waar komen zij vandaan?’ Ik antwoordde hem: 'Meester, 
je weet het zelf.’  

Hij zei tegen mij: ‘Dat zijn zij die uit de grote verdrukking zijn gekomen. 
Zij hebben hun kleren gewassen en blinkend wit gemaakt in het bloed van 
het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en werken zij dag en nacht 
voor hem in zijn tempel. Zij mogen wonen onder de beschermende vleugels 
van de soeverein op de troon. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. 
De zon zal hen niet verbranden en ze zullen geen last hebben van de hitte. 
Want het lam in het midden van de troon zal hen weiden en zal hen de weg 
wijzen naar de bronnen van het levende water. En God zal al hun tranen 
drogen.’ 
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Toen het zevende zegel werd verbroken, viel er een stilte in de hemel. Het 
duurde ongeveer een half uur. En ik zag hoe een bazuin werd gegeven aan 
elk van de zeven engelen die namens God optreden.  

Er kwam een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het 
altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook aangereikt om het 
bij de gebeden van alle heiligen te voegen op het gouden altaar voor de troon. 
En voor het oog van God steeg de rook van de wierook met de gebeden van 
de heiligen omhoog vanuit de hand van de engel.  

Toen nam de engel de wierookschaal en vulde deze met vuur van het 
altaar en wierp dat op de aarde. Het gevolg was het geluid van stemmen, 
donderslagen en bliksemschichten. De aarde stond te schudden op haar 
grondvesten.  

De zeven engelen zetten hun bazuinen aan de lippen. Toen de eerste 
engel op zijn bazuin blies, regende het op de aarde hagel en vuur, vermengd 
met bloed. En een derde deel van de bomen en van al het groene gras op het 
land verbrandde. 

Toen de tweede engel op zijn bazuin blies, was het alsof een grote berg, 
laaiend van vuur, in de zee werd gegooid. De zee veranderde voor een derde 
deel in bloed, van alle schepsels die in de zee leefden stierf een derde deel, en 
een derde deel van de schepen verging. 

Toen de derde engel op zijn bazuin blies, viel er een grote ster uit de 
hemel, die brandde als een fakkel. Zij viel in een derde deel van de rivieren 
en van de waterbronnen. De ster werd Alsemkruid genoemd en een derde 
deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water, omdat 
het bitter was geworden. 

Toen de vierde engel op zijn bazuin blies, werd een derde deel van de 
zon, van de maan en van de sterren getroffen. Ze werden voor een derde deel 
verduisterd: de dag verloor zijn licht voor een derde deel en de nacht 
eveneens.  

Terwijl ik keek, zag ik hoog in de hemel een adelaar vliegen. Ik hoorde 
het luide gesnater van zijn roep: ‘Oei, oei, oei over de mensen die op de aarde 
wonen!’ Dit met het oog op het schallen van de bazuin van de drie andere 
engelen die nog op hun bazuin gaan blazen. 
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Toen de vijfde engel op zijn bazuin blies, zag ik een ster, die uit de hemel op 
de aarde was neergestort: haar werd de sleutel van de put van de afgrond 
overhandigd. En zij opende die put van de afgrond, en er steeg rook op vanuit 
de put zoals rook uit een enorme oven. De zon en de hemel werden 
verduisterd door de rook uit de put.  

Uit de rook kwamen sprinkhanen tevoorschijn, die zich verspreidden 
over de aarde. Zij kregen dezelfde vermogens als de schorpioenen op aarde. 
Er werd hun gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras op 
aarde, noch aan al het groen, noch aan welke boom dan ook, behalve aan de 
mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden. Ze kregen geen 
toestemming om hen te doden, maar wel de opdracht om hen vijf maanden 
lang te pijnigen. Hun pijn was de pijn die een schorpioen veroorzaakt, 
wanneer die een mens steekt. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, 
maar hem niet kunnen vinden. Zij zullen er vurig naar verlangen om te 
sterven, maar de dood gaat voor hen op de vlucht.  

De sprinkhanen zagen eruit als paarden die uitgerust waren voor de 
oorlog. Op hun hoofd leken zij goudkleurige kransen te dragen en ze hadden 
menselijke gezichten. Hun haar leek op het haar van vrouwen en hun tanden 
leken op leeuwentanden. Hun pantsers leken op ijzeren harnassen en het 
gedruis van hun vleugels leek op het geraas van talloze wagens met paarden 
die ten strijde trekken. Zij hadden staarten met angels zoals schorpioenen en 
in hun staarten zat hun vermogen om de mensen vijf maanden lang toe te 
takelen. Hun koning is de engel van de afgrond: in het Hebreeuws is zijn naam 
Abaddon en in het Grieks Apollyon.  
 
De eerste oei is nu voorbij, maar kijk, er komen er nog twee aan. Toen de 
zesde engel op zijn bazuin blies, hoorde ik een stem klinken uit de vier horens 
van het gouden altaar bij God. Deze sprak tot de zesde engel met de bazuin: 
‘Maak de vier engelen los die vastgebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat!’ 
De vier engelen die vervolgens werden losgelaten, waren achtergehouden 
om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar een derde deel 
van de mensen te doden.  

Er waren myriades van myriades aan cavalerie: ik hoorde hun aantal-
len. De paarden en hun ruiters in het visioen zagen er in mijn waarneming zo 
uit: zij droegen vuurrode, blauwpurperen en zwavelgele harnassen, de 
hoofden van de paarden leken op leeuwenkoppen en uit hun muil kwam 
vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd een derde deel van de mensen 
gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun muil kwam. Want de 
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kracht van de paarden lag in hun muil en in hun staart. En hun staarten leken 
op slangen met koppen, waarmee zij onheil aanrichtten.  

Maar de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, 
kwamen niet tot inkeer en keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. 
Ze bleven vallen voor de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten 
demonen en idolen, die niet eens in staat zijn om ook maar iets te zien, te 
horen of slechts één stap uit zichzelf te verzetten. Zij keerden zich niet af van 
hun wanpraktijken van moord en doodslag, noch van hun tovermiddelen en 
gifmengsels, noch van hun ontucht en hoererij, noch van hun roof en diefstal. 
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Ik zag een andere indrukwekkende engel uit de hemel neerdalen. Hij was 
gehuld in een wolk en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht was 
als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. In zijn hand had hij een 
klein opengeslagen boekje. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn 
linkervoet op het land.  

En hij schreeuwde met het geluid van een brullende leeuw. En toen hij 
schreeuwde, antwoordden de zeven donderslagen met hun oorverdovende 
stemgeluid. Toen de zeven donderslagen voorbij waren, wilde ik het op-
schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Verzegel wat de 
zeven donderslagen gezegd hebben en schrijf het niet op!’ 

Toen hief de engel, die ik op de zee en op het land zag staan, zijn 
rechterhand op naar de hemel en zwoer bij hem die eeuwig en voor altijd 
leeft, die de hemel heeft geschapen met al wat daarin is, de aarde met al wat 
daarop is en de zee met al wat daarin is: ‘Er zal geen tijd meer zijn, want in 
de dagen van de klank van de bazuin van de zevende engel wordt het geheim 
van God onthuld, het evangelie zoals hij het aan zijn dienaren, de profeten, 
bekend heeft gemaakt.’ 

Opnieuw hoorde ik de stem die ik gehoord had vanuit de hemel. Hij zei 
tegen me: ‘Ga het kleine boekje halen dat opengeslagen ligt in de hand van de 
engel die op de zee en op het land staat.’ Ik ging naar de engel toe en vroeg 
hem mij het boekje te geven. En hij zei tegen mij: ‘Hier, pak het aan en eet het 
op. Het zal bitter branden in je buik, maar in je mond zal het zo zoet zijn als 
honing.’ Ik pakte het kleine boekje uit de hand van de engel en at het op. Het 
was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het had opgegeten, werd mijn 
binnenste bitter.  

En mij werd gezegd: ‘Je zult opnieuw als profeet optreden voor vele 
landen en volken, stammen en koningen.’ 
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Vervolgens kreeg ik een meetriet, dat leek op een staf, met de opdracht: ‘Sta 
op en meet de tempel van God op met het altaar en tel hen die daarin God eer 
bewijzen. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel ligt, buiten beschouwing 
en meet die niet op. Want die is bestemd voor de volken: zij zullen de heilige 
stad 42 maanden lang vertrappen.  

Ik zal mijn twee getuigen opdragen om 1.260 dagen lang in rouwkledij 
te profeteren. Zij zijn de beide olijfbomen en de beide kandelaren die staan 
opgesteld voor de meester van de aarde. Wanneer iemand hen verkeerd wil 
gebruiken, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Ieder die 
misbruik van hen maakt, zal zo sterven. Zij zijn bij machte om de hemel te 
sluiten, zodat er geen regen hoeft te vallen zolang zij profeteren. Verder 
hebben zij het vermogen om de wateren in bloed te veranderen en om de 
aarde te treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak zij maar willen.  

Wanneer zij hun opdracht hebben voltooid om te verwerkelijken wat 
hen drijft, zal het beest dat opstijgt uit de afgrond, het gevecht met hen 
aangaan en het zal hen overwinnen en doden. Hun lijken liggen dan in het 
centrum van de grote stad, die figuurlijk gezien Sodom of Egypte wordt 
genoemd, waar hun meester eveneens gekruisigd is. Mensen uit alle landen 
en volken, uit elke stam en taal, zullen drieënhalve dag lang op hun lijken 
letten. Zij tolereren niet dat hun lijken in een graf worden gelegd.’  

De wereldbevolking is dolblij met hun dood. De mensen overal op 
aarde vieren het uitbundig en ze sturen elkaar geschenken omdat deze twee 
profeten ware kwelgeesten voor hen waren. Maar na drieënhalve dag kwam 
de levenskracht van God in hen terug. Zij gingen op hun voeten staan en grote 
angst overviel allen die het zagen. Zij hoorden een krachtige stem uit de 
hemel tegen hen spreken: ‘Kom hier naar boven!’ En voor het oog van hun 
vijanden stegen zij in een wolk omhoog naar de hemel. Op datzelfde ogenblik 
ontstond er een grote aardbeving en een tiende deel van de stad stortte in: 
7.000 mensen vonden door de aardbeving de dood. De rest werd doodsbang 
en begon het meesterschap van God in de hemel te erkennen. De tweede oei 
is voorbij. Kijk goed, de derde oei volgt meteen! 
 
Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. Er klonken machtige stemmen in 
de hemel: ‘Nu hebben onze meester en zijn messias het koningschap over de 
kosmos gekregen. Hij zal voor altijd en eeuwig koning zijn.’  

De vierentwintig senioren, die op hun tronen zaten in de kring van God, 
bogen zich neer op de grond. Ze prezen God met de woorden: ‘Wij bedanken 
jou, kosmische God en meester, die is en die was en die komt, dat je je met al 
je wilskracht hebt ingezet en je koningschap op je hebt genomen. De volken 
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leefden in hun begeerten, maar nu is jouw toorn ontstoken. De tijd is aan-
gebroken om de doden recht te doen en je dienaren te honoreren, de 
profeten, de heiligen en allen die jouw naam hoog houden, de kleinen en de 
groten. En het is ook tijd om hen die de aarde te gronde richten nu zelf te 
vernietigen.’  

De tempel van God werd in de hemel geopend en de verbondsark werd 
daarin zichtbaar. En de bliksem flitste, stemmen klonken, de donder rolde, 
de aarde beefde en het hagelde grote hagelstenen. 

 
 
 

 
  



 
19 

12 
 
Een aangrijpend teken werd waarneembaar in de hemel: een vrouw, bekleed 
met de zon en de maan onder haar voeten. Op haar hoofd droeg ze een krans 
met twaalf sterren. Zij was hoogzwanger en zij schreeuwde het uit van de 
pijn door haar weeën.  

Er werd nog een teken zichtbaar in de hemel. Ik zag een grote vuurrode 
draak met zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. Met zijn 
staart sleepte hij een derde van de sterren van de hemel mee en smeet ze op 
de aarde. De draak ging pal voor de barende vrouw staan, om haar kind te 
verslinden zodra zij daarvan bevallen was.  

De vrouw baarde een zoon, een jongen die alle volken zal weiden met 
een ijzeren herdersstaf. Maar haar kind werd weggerukt en naar God en 
diens troon gebracht. De vrouw vluchtte de woestijn in, waar zij een plaats 
heeft die voor haar is gereed gemaakt door God, om daar 1.260 dagen lang te 
worden onderhouden.  
 
Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd 
aan met de draak, die met zijn engelen tegenstand bood. Maar zij waren te 
zwak en delfden het onderspit. Voor hen was er geen ruimte meer in de 
hemel. De grote draak werd naar beneden gegooid. Hij is de slang van het 
oerbegin, die bekendstaat als de duivel en de satan, die de hele mensheid 
misleidt. Samen met al zijn engelen werd hij op de aarde geslingerd.  

Ik hoorde een machtige stem in de hemel zeggen: ‘Nu is de verlossing, 
de daadkracht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en 
de vrijmacht van zijn messias. Want de aanklager van onze naasten, die hen 
dag en nacht beschuldigde bij onze God, is ten val gebracht. Zij hebben hem 
overwonnen door het bloed van het lam en dankzij hun trouw aan de 
waarheid. Zij waren niet gehecht aan hun leven en ze waren niet bang voor 
de dood. Dus dans van blijdschap, hemelsferen en jullie die daarin wonen! 
Oei, arme aarde en zee, razend van woede is de duivel naar jullie afgedaald. 
Hij weet, dat hij geen tijd te verliezen heeft.’ 
 
Toen de draak zich realiseerde dat hij op de aarde was gelazerd, stalkte hij 
de vrouw die van de jongen bevallen was. Maar aan de vrouw werden de 
twee vleugels van de grote adelaar beschikbaar gesteld, zodat zij naar haar 
plek in de woestijn kon vliegen. Daar wordt zij één tijd, twee tijden en een 
halve tijd onderhouden, buiten het blikveld van de slang.  

En uit de bek van de slang spoot een stroom water als een rivier achter 
de vrouw aan. De slang wilde haar meesleuren in die stroom. Maar de aarde 
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schoot de vrouw te hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier 
die de draak had uitgespuugd.  

De draak ging tekeer tegen de vrouw en vertrok om de strijd aan te 
binden met de rest van haar nageslacht, zij die de wetten van God in acht 
nemen en bij de waarheid van Jezus blijven. 
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En ik ging staan op het strand van de zee. Ik zag een beest oprijzen uit de zee 
met tien horens en zeven koppen. Om elke horen zat een diadeem geknoopt 
en op elke kop stond een met God spottende naam. Het beest dat ik zag leek 
op een luipaard met berenpoten en zijn bek leek op een leeuwenmuil. En de 
draak droeg zijn vermogens, heerschappij en gezag aan hem over.  

Ik zag een van zijn koppen levenloos bungelen alsof hij bij de hals was 
doorgesneden, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele wereld 
liep vol bewondering het beest achterna. Iedereen adoreerde de draak, 
omdat hij zijn autoriteit aan het beest had overgedragen. Zij dweepten met 
het beest en riepen: ‘Wie is opgewassen tegen het beest en wie kan het 
gevecht met hem aangaan?’  

Er werd aan het beest een bek vol bluf en blasfemie gegeven, en dat 42 
maanden lang. Het opende zijn muil om God te beledigen. Het beschimpte 
zijn naam, zijn woning en allen die in de hemel wonen. En het beest werd 
toegestaan om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Het 
kreeg ook macht over alle landen en volken, uit elke stam en taal. Alle mensen 
op aarde, van wie de namen niet vermeld staan in het levensboek van het lam 
dat geofferd is vanaf de schepping van de kosmos, zullen het beest vereren.  

Laat wie een oor heeft horen! Wanneer je iemand in de gevangenis 
opsluit, ga je zelf de gevangenis in. En als je iemand door je zwaard doet 
sterven, sterf je zelf door het zwaard. Hier komt het aan op het doorzettings-
vermogen en het vertrouwen van de heiligen. 
 
Ik zag een ander beest oprijzen uit de aarde. Het zag eruit als een ram met 
twee horens, maar het sprak zoals de draak. Het oefent alle macht van en 
namens het eerste beest uit. Het zorgt ervoor dat de aarde en haar bewoners 
in aanbidding knielen voor het eerste beest, waarvan de dodelijke wond is 
genezen. Het doet indrukwekkende wondertekenen: het laat voor het oog 
van de mensen zelfs vuur uit de hemel op de aarde regenen. Het misleidt de 
mensheid door de dingen die het kan doen namens het eerste beest. Het 
beveelt de mensen een beeld te maken voor het beest, dat ondanks de 
verwonding door het zwaard weer leefde.  

Het kreeg zelfs de macht om levende geest te schenken aan het beeld 
van het beest, zodat dit beeld niet alleen kan spreken, maar ook bewerkt dat 
allen die het beeld van het beest niet vereren, worden gedood.  

Het laat bij iedereen, de kinderen en de volwassenen, de rijken en de 
armen, de vrijen en de slaven, een merkteken aanbrengen in hun rechter-
handpalm of op hun voorhoofd. Niemand is in staat te kopen of te verkopen 
behalve wie het merkteken draagt met de naam van het beest of de getals-
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waarde van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid. Wie inzicht heeft, kan 
het getal van het beest ontcijferen. Want het is een getal van een mens. En 
zijn getal is 666. 
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Toen ik verder keek, zag ik op de berg Sion het lam staan, samen met 144.000 
mensen. Op hun voorhoofden stonden zijn naam en de naam van zijn vader 
geschreven. Ik hoorde muziek uit de hemel komen met de klank van massa’s 
kolkende waterstromen en zware donderslagen. Het was het geluid van 
zangers die al zingend op hun lieren spelen.  

Terwijl zij voor de troon en voor de vier dieren en de senioren stonden, 
zongen zij een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de 
144.000 die van de aardse slavernij zijn vrijgekocht. Dat zijn zij die niet 
verontreinigd zijn door vrouwen, want zij leven als maagden. Zij volgen het 
lam, waarheen het ook gaat. Zij zijn als eersten van de mensheid door Jezus 
vrijgekocht, voor God en voor het lam. Geen leugen komt over hun lippen, 
want ze zijn puur en zuiver. 
 
Ik zag weer een engel hoog in de lucht vliegen. Hij had een eeuwig evangelie 
bij zich, om het bekend te maken aan alle mensen op aarde, uit alle landen en 
volken, uit elke stam en taal. ‘Heb ontzag voor God en prijs hem, want het uur 
van zijn oordeel is gekomen’, riep hij luid, ‘buig je neer voor hem, die de 
hemel, de aarde, de zee en alle waterbronnen heeft geschapen!’ 

Een andere engel volgde en riep uit: ‘Ze is gevallen, Babylon is 
ingestort, de grote stad die alle volken dronken heeft gevoerd met de wijn 
van de hartstocht van haar losbandigheid!’ 

Een derde engel volgde en sprak luid: ‘Wie buigt voor het beest en zijn 
beeld en een merkteken op zijn voorhoofd of in zijn handpalm krijgt, zal 
moeten drinken van de wijn van de hartstocht van God, die onverdund is 
ingeschonken in de vuurbeker van zijn toorn. Hij zal onder het oog van de 
goede engelen en van het lam de pijn van vuur en zwavel moeten ondergaan. 
En de rook van die marteling kringelt voor altijd en eeuwig omhoog: wie 
buigt voor het beest en zijn beeld en het merkteken van zijn naam heeft 
gekregen, vindt geen rust, overdag niet en ook ‘s nachts niet.’  

Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die leven 
volgens de wetten van God en blijven geloven in Jezus. Ik hoorde een stem 
uit de hemel tegen mij zeggen: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de doden die in 
verbondenheid met de meester sterven, van nu af aan!’ ‘Inderdaad’, beaamt 
de geest, ‘zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want ze nemen hun 
daden mee.’  
 
Terwijl ik keek, zag ik een witte wolk. En op die wolk zag ik iemand zitten die 
leek op een mensenzoon. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en hield in 
zijn hand een scherpe sikkel vast.  
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Een nieuwe engel kwam tevoorschijn uit de tempel. Hij schreeuwde 
naar hem, die op de wolk zat: ‘Zwaai met je sikkel en maai! Want het is tijd 
om te maaien, de aarde is meer dan rijp voor de oogst. Daarop liet hij, die op 
de wolk zat, zijn sikkel over de aarde gaan, zodat de aarde werd gemaaid. 

Er kwam nog een engel uit de hemelse tempel en ook hij had zo’n 
scherpe sikkel. Een andere engel, die macht had over het vuur, kwam bij het 
altaar vandaan. Met veel geschreeuw riep hij naar de engel met de scherpe 
sikkel: ‘Zwaai je scherpe sikkel en verzamel de druiventrossen uit de aardse 
wijngaard, want zijn druiven zijn rijp!’  

Toen liet de engel zijn sikkel over de aarde gaan en sneed de trossen 
van de wijnstok van de aarde af. Hij wierp ze in de grote wijnpersbak van de 
hartstocht van God. Deze werd buiten de stad getreden en er stroomde bloed 
uit de persbak tot aan de teugels van paarden, over een lengte van wel 1.600 
stadiën. 
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Ik zag opnieuw een indrukwekkend en opvallend teken in de hemel: zeven 
engelen met de zeven laatste plagen, waarmee de hartstocht van God zijn 
einddoel bereikt. En ik zag iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Bij 
die glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal 
van zijn naam hadden overwonnen, met lieren van God in de hand. Zij zongen 
het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het lam, met de tekst:  
 

‘Kosmische koning, al jouw daden 
zijn waardig en merkwaardig!  
Machtige meester, al jouw paden 
zijn rechtvaardig en geloofwaardig! 

 
Wie zou jou niet respecteren? 
Wie zou jouw naam niet eren? 
Want meester-koning, jij alleen 
bent jezelf trouw en volmaakt één. 

 
Alle volken zullen juichen 
en zich diep voor jou buigen.  
Wat jij rechtmatig hebt verricht 
komt onherroepelijk aan het licht!’ 

 
En daarna zag ik, dat de hemelse tempel werd geopend, de modeltent. Uit de 
tempel kwamen de zeven engelen met de zeven plagen, gekleed in zuiver wit 
linnen en bij de borsten omgord met gouden gordels. Een van de vier dieren 
gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met het vuur van de 
hartstocht van God, van hem die eeuwig en voor altijd leeft. De tempel werd 
gevuld met de rook van het daadkrachtige meesterschap van God. Niemand 
kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen 
hun einddoel hadden bereikt.  
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Ik hoorde een luide stem vanuit de tempel tegen de zeven engelen zeggen: 
‘Ga op weg en giet de zeven schalen van de vurige hartstocht van God leeg op 
de aarde.’  

De eerste engel ging weg en goot zijn schaal leeg op de aarde. En er 
ontstond een kwaadaardig en pijnlijk gezwel bij de mensen die het merk-
teken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden. 

De tweede engel goot zijn schaal leeg in de zee. Het water veranderde 
in bloed als van een dode. En alle levende wezens in de zee stierven de dood.  

De derde engel goot zijn schaal leeg in de rivieren en waterbronnen. En 
alles werd bloed. Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Rechtvaardig 
ben jij, die is en die was, de onberispelijke meester, dat je zo hebt beschikt. 
Want zij hebben het bloed vergoten van heiligen en profeten, en nu heb je 
henzelf ook bloed te drinken gegeven: zij verdienen het.’ En ik hoorde het 
altaar zeggen: ‘Ja, jouw besluiten zijn betrouwbaar en rechtvaardig, kos-
mische God en meester.’ 

De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon, die de macht kreeg 
om de mensen te verzengen met vuur. De grote hitte verbrandde de mensen, 
maar zij vervloekten de naam van God die deze plagen over hen bracht. Zij 
keerden zich niet naar binnen om hem het meesterschap te geven. 

De vijfde engel goot zijn schaal leeg over de troon van het beest, waar-
door zijn koninkrijk verduisterd werd. Zijn onderdanen beten hun tongen 
stuk van pijn en ze vervloekten de hemelse God vanwege hun pijnlijke 
verwondingen, gezwellen en ontstekingen. Maar zij kwamen niet tot inzicht 
en braken niet met hun gewoontes.  

De zesde engel goot zijn schaal leeg op de grote rivier, de Eufraat. En 
de rivier viel droog, zodat de koningen uit het oosten vrij baan kregen. Ik zag 
uit de bek van de draak en uit de muil van het beest en uit de mond van de 
pseudoprofeet drie giftige geesten verschijnen in de gedaante van kikkers. 
Dat zijn demonische geesten die wondertekenen verrichten en de bewoonde 
wereld bereizen tot in alle uithoeken om de heersers op aarde te monsteren 
voor de slag op de grote dag van de kosmische God. Weet, ik kom als een dief. 
Gelukkig is wie wakker is en zijn kleren klaar heeft liggen, zodat hij niet naakt 
en schaamtevol rond hoeft te lopen. Zij dreven hen naar de plaats die in het 
Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. 

De zevende engel goot zijn schaal leeg in de lucht. Uit de tempel sprak 
een machtige stem vanaf de troon, die zei: ‘Het is volbracht!’ Bliksem-
schichten flitsten, stemmen en donderslagen klonken. En er ontstond een 
aardbeving zo hevig, als er nog nooit was geweest sinds de geboorte van 
mensen op aarde, zo krachtig was deze aardbeving. De grote stad viel in drie 



 
27 

stukken uit elkaar en de steden van alle volken stortten in. En in actieve 
herinnering aan het grote Babylon, besloot God om haar de vuurbeker te 
geven met de wijn van de hartstocht van zijn toorn. Elk eiland verdween in 
het niets en van geen berg werd nog een spoor gevonden. Uit de hemel vielen 
enorme hagelstenen zo groot als talenten, die de mensen verpletterden. En 
zij vervloekten God om deze hagelplaag, omdat het zo’n loodzware plaag was. 
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Een van de zeven engelen met de zeven schalen sprak mij aan. ‘Kom hier,’ zei 
hij, ‘ik zal je het vonnis laten zien over de grote hoer die bij talrijke water-
stromen zit. De heersers van de aarde hebben met haar gehoereerd, terwijl 
de mensheid dronken werd van de wijn van haar ontucht.’  

In de geest bracht hij mij naar een woestijn. Ik zag een vrouw zitten op 
een scharlakenrood beest met zeven koppen en tien horens, en het stond vol 
met godslasterlijke namen. De vrouw droeg purperen en scharlaken kleding 
en was opgesmukt met goud, met edelstenen en met parels. In haar hand 
hield zij een gouden beker, vol met de walgelijke vunzigheden van haar on-
tucht. Op haar voorhoofd stond een mysterieuze naam geschreven: ‘Babylon, 
de grote stad, moeder van alle hoeren en van alle gruwelen op aarde.’ Ik zag 
hoe dronken de vrouw was van het bloed van de heiligen en van het bloed 
van hen die leefden in de waarheid van Jezus. Ik was verbijsterd toen ik haar 
zag. Ik was echt met stomheid geslagen. 

De engel vroeg mij: ‘Waarom ben je zo verrast? Ik zal je het geheim 
onthullen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, met de zeven 
koppen en de tien horens. Het beest, dat je hebt gezien, was er en is er niet 
meer, maar het zal weer uit de afgrond opdoemen, zijn ondergang tegemoet. 
Alle aardbewoners van wie de namen niet geschreven staan in het boek dat 
al het leven bevat vanaf de fundering van de wereld, zullen in verwarring zijn 
wanneer zij het beest zien, omdat het er was en er niet is, maar er toch weer 
zal zijn. 

Hier komt het aan op verstand met wijsheid: de zeven koppen zijn 
zeven bergen, waarop de vrouw troont. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn 
er gevallen, één is er nog, de andere is nog niet gekomen en wanneer hij komt, 
kan hij maar even blijven. Het beest, dat er was en er niet meer is, is niet 
alleen de achtste, maar ook een van de zeven en het gaat zijn ondergang 
tegemoet.  

De tien horens die je hebt gezien, zijn tien koningen die nu nog geen 
koning zijn, maar samen met het beest zullen zij straks één uur koninklijke 
macht uitoefenen. Eensgezind dragen ze hun kracht en hun macht over aan 
het beest. Zij binden de strijd aan met de jonge ram, maar het lam zal hen 
overwinnen, als meester van alle meesters en koning van alle koningen, 
samen met allen die door hem geroepen en uitgekozen zijn en hem trouw zijn 
gebleven.’ 

En de engel vervolgde: ‘De waterstromen die je zag, waaraan de hoer 
zich genesteld heeft, zijn volken en mensenmenigten, uit elke stam en taal. 
De tien horens die je hebt gezien en ook het beest zelf zullen de hoer gaan 
haten. Ze zullen haar volledig isoleren en haar de kleren van het lijf scheuren. 
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Ze zullen haar vlees verslinden en haar met vuur verbranden. Want God heeft 
in hun hart gelegd om volgens zijn plan te handelen en eensgezind hun 
koningschap aan het beest over te dragen, totdat de beloften van God ver-
werkelijkt zullen zijn. De vrouw die je zag, is de grote stad die de heerschappij 
heeft over de koningen van de aarde.’ 
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Na dit alles zag ik een andere engel met geweldige kracht uit de hemel 
afdalen, en de aarde werd verlicht door zijn meesterschap. ‘Ze is gevallen,’ 
riep hij met luide stem, ‘het grote Babylon is gevallen! Zij is een woonplaats 
geworden van demonen en een toevluchtsoord voor alle giftige geesten, voor 
alle eng gevogelte en voor alle ranzig en afschuwelijk gedierte. Want alle 
volken hebben gedronken van de koppige wijn van haar wellust, de elite van 
de aarde heeft ontucht met haar bedreven en de handelaren in de wereld 
hebben zich verrijkt door de aantrekkingskracht van haar mateloze weelde.’ 

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel: ‘Ga weg en verlaat haar, 
mijn volk, zodat jullie niet medeverantwoordelijk worden voor haar mis-
daden en jullie zullen ontkomen aan haar plagen. Want haar wandaden 
hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft een actieve herinne-
ring aan het onrecht dat zij pleegt.  

Doe met haar wat zij met anderen deed en zet haar dubbel en dwars 
betaald wat zij jullie heeft aangedaan! Meng een brouwsel in haar beker dat 
tweemaal zo sterk is als wat zij voor jullie gebrouwen had. Geef haar pijn en 
verdriet in dezelfde mate als waarin zij zichzelf verheerlijkte en zwolg in haar 
overvloed.’ Want in haar hart zegt zij: ‘Ik ben de koningin en ik ben geen 
weduwe: ik ken geen rouw.’  

Daarom zullen alle plagen haar treffen op één dag: dood en rouw en 
honger, en zij zal door vuur worden verteerd. Want sterk is de kracht van de 
goddelijke meester, die haar vonniste. De aardse elite die ontucht met haar 
bedreef en volop genoot van haar overmatige weelde, zal over haar jamme-
ren en haar beklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding omhoog ziet 
kringelen. Uit vrees voor haar foltering blijft zij ruim op afstand en kermt: 
‘Oei, oei, arme stad, jij grote stad, Babylon, jij sterke stad, want in één uur tijd 
is je vonnis voltrokken!’ 

De handelaren op aarde zijn in tranen en beklagen zich om haar, omdat 
niemand hun voorraad meer koopt: een lading goud, zilver, edelstenen en 
parels; fijn linnen, purperen, zijde en scharlaken stoffen; allerlei geurig hout 
en gebruiksvoorwerpen van ivoor, kostbaar hout, koper, ijzer en marmer; 
kaneel, balsem, geuren, zalf en wierook; wijn, olijfolie, bloem en tarwe; last-
dieren, schapen, paarden en wagens; ook geen slaven en lijfeigenen meer.  

Verdwenen zijn de producten die je zo vurig begeerde: alle blinkende 
kostbaarheden ben je kwijtgeraakt en je zult ze nooit meer terugvinden. De 
zakenlui die in deze dingen handelden en er hun rijkdom aan te danken 
hebben, blijven uit vrees voor haar marteling treurend en klagend op afstand 
staan: ‘Oei, arme grote stad,’ huilen ze, ‘die gekleed was in fijn linnen, purper 
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en scharlaken en die versierd was met goud, edelstenen en parels: in één uur 
tijd heeft al je rijkdom je verlaten.’  

Elke kapitein, elke kustvaarder, de matrozen en allen die op zee de kost 
verdienen bleven op afstand en riepen, bij het zien van de rook van haar 
verbranding: ‘Zo’n grote stad zul je nergens meer vinden!’ Zij wierpen stof 
over hun hoofd en riepen jammerend en weeklagend: ‘Oei, oei, die arme grote 
stad die door haar kostbaarheden iedereen met schepen op zee rijk maakte, 
want in één uur tijd is zij verwoest!’  

Wees blij over haar, hemel, samen met je heiligen, apostelen en profe-
ten, want God heeft het vonnis aan haar voltrokken voor wat ze jou heeft 
aangedaan!  

Toen tilde die sterke engel een steen op, zo groot als een molensteen, 
en smeet die in zee terwijl hij zei:  
 

‘Met precies dezelfde hevigheid  
zal ook Babylon, die grote stad, 
worden weggeslingerd in de zee! 
Je verdwijnt voor eens en altijd  
met al wat jij begeerde en bezat: 
je neemt het in je neergang mee! 

 
De muziek van lier en zang,  
het blazen van bazuin en fluit: 
verstommen zal hun klank 
en diep verzinken hun geluid. 

 
Het ontbreekt je aan elk talent 
en je verliest iedere vaardigheid. 
Er komt een onherroepelijk end 
aan ambachtelijke nijverheid. 

 
Het malen van de molen 
zal nooit meer in jou klinken. 
Het licht van de lantaarn 
zal nooit meer in jou blinken. 
Op het geluk van een bruidspaar 
zal niemand ooit nog drinken. 

 
Jouw handelaars, de aardse elite, 
zijn nu ontmaskerd als bandieten. 
De volken vulden argeloos en grif 
hun lijf en ziel met jouw tovergif. 
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In deze stad vloeide ook het bloed 
van martelaren, heiligen en profeten: 
wat zij deden was alleen maar goed, 
geslachtofferd zijn ze om hun geweten.’ 
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Wat ik daarna hoorde, was als het machtige geluid van een groot koor in de 
hemel, dat scandeerde: ‘Halleluja, dank aan de meester! De bevrijding, het 
meesterschap en de daadkracht zijn van onze God, want zijn besluiten zijn 
betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer gevonnist, zij 
die de wereld met haar zedeloosheid in het verderf heeft gestort, en hij heeft 
het bloed van zijn dienaren uit haar hand opgeëist!’ En nog een keer klonk 
het: ‘Halleluja, dank aan de meester! Haar rook kringelt voor altijd en eeuwig 
omhoog!’ 

De vierentwintig senioren en de vier dieren vielen neer en aanbaden 
God, de soeverein op de troon, met de woorden: ‘Amen, halleluja, dank aan 
de meester!’ Vanuit de troon klonk een stem, die zei: ‘Alle dienaren van God, 
jullie die hem eerbiedigen, de jongeren en de ouderen, breng hem hulde!’  

En ik hoorde weer het geluid als van een groot koor, als van vele 
watermassa’s en als van zware donderslagen: ‘Halleluja, dank aan de mees-
ter! Onze kosmische God en meester heeft het koningschap aanvaard. Laten 
wij blij zijn en feest vieren en zijn meesterschap erkennen. Want de bruiloft 
van het lam is begonnen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in 
schitterend en smetteloos fijn linnen!’ Want dit witte linnen symboliseert al 
het goede van de heiligen. 

En hij zegt tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het huwe-
lijksdiner van het lam zijn uitgenodigd!’ En hij voegt daaraan toe: ‘Dit zijn de 
eigen woorden van God.’  

Ik val voor zijn voeten neer, om hem hulde te bewijzen. Maar hij zegt 
tegen mij: ‘Dat nooit! Ik ben je mededienaar en dienaar van je naasten in wie 
Jezus zich realiseert. Eerbiedig God!’ De werkelijkheid van Jezus is per slot 
van rekening de geest van de profetie. 
 
Ik keek naar de geopende hemel, en kijk: een wit paard, en zijn berijder wordt 
Geloofwaardig en Betrouwbaar genoemd. Hij vecht voor recht en oprecht-
heid. Zijn ogen vlammen van vuur en op zijn hoofd draagt hij vele diademen, 
met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve hijzelf. Op zijn met 
bloed doordrenkte cape staat de naam: ‘Goddelijk bewustzijn'.  

Op witte paarden volgen hem de hemelse legers, gekleed in smetteloos 
wit fijn linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken 
zal treffen. Hij zal hen weiden met een ijzeren herdersstaf. Hij is het die de 
wijnpersbak treedt waaruit de hartstochtelijke toorn van de kosmische God 
als wijn naar buiten stroomt. Op zijn cape en op zijn kruis staat als titel 
geschreven: ‘Koning van alle koningen en meester van alle meesters.’ 
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Ik zag midden in de zon een afgezonderde engel staan. Hij schreeuwde 
luid naar alle vogels die dwars door het luchtruim vlogen: ‘Kom allemaal 
hierheen voor de grote maaltijd van God! Dan krijg je het vlees te eten van 
koningen, generaals en geweldenaars, het vlees van paarden en hun ruiters, 
het vlees van heren en slaven, het vlees van groot en klein.’ 

En ik zag hoe het beest en de heersers van de aarde zich met hun legers 
groepeerden om oorlog te voeren tegen de ruiter op het paard en tegen zijn 
troepen. Maar het beest werd gegrepen en met hem de pseudoprofeet. Deze 
had namens het beest de wondertekenen verricht waarmee hij de mensen 
ertoe verleid had om het merkteken van het beest te ontvangen en zijn beeld 
te vereren. Levend werden beiden in de vuurvijver geworpen, in de branden-
de zwavel. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond kwam van 
de ruiter op het paard. En alle vogels vraten zich vol aan hun vlees. 
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Uit de hemel zag ik een engel naar beneden komen. Hij droeg de sleutel van 
de afgrond bij zich en hij had een zware keten in zijn hand. Hij greep de draak, 
de slang van het oerbegin, die de duivel en de satan is. Hij ketende hem voor 
duizend jaren en wierp hem in de afgrond, die hij boven hem vergrendelde 
en verzegelde. Hij kan zo de volken niet langer verleiden, totdat de duizend 
jaar voltooid zijn. Daarna moet hij voor een korte tijd worden vrijgelaten. 

Ook zag ik tronen, waarop zij die de bevoegdheid kregen om recht te 
spreken plaatsnamen. En ik zag de zielen van hen die waren onthoofd van-
wege hun navolging van Jezus en vanwege hun goddelijk bewustzijn, van hen 
die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld en die het merkteken 
niet op hun voorhoofd en in hun handpalm gekregen hadden. Zij kwamen tot 
leven en regeerden duizend jaren als koningen met Christus. De andere 
doden herleefden niet, voordat de duizend jaren voltooid waren. Dit is de 
eerste opstanding. Gelukkig en heilig is wie deel heeft aan de eerste opstan-
ding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van 
God en van de messias. En zij zullen duizend jaren lang met hem als koningen 
regeren.  

Wanneer de duizend jaren afgelopen zijn, zal de satan uit zijn gevange-
nis worden vrijgelaten. Hij zal eropuit gaan om de volken te verleiden die in 
alle vier windstreken van de aarde wonen, Gog en Magog, om hen die zo 
talrijk zijn als de zandkorrels van de zee, te verzamelen voor de oorlog. Zij 
trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van 
de heiligen en de geliefde stad. Maar er komt vuur uit de hemel naar beneden 
en het verteert hen. De duivel, die hen verleidde, wordt in de vijver van vuur 
en zwavel gegooid, bij het beest en de pseudoprofeet. Daar ondergaan zij dag 
en nacht hun ellende, voor altijd en eeuwig. 

Hierna zag ik een grote witte troon met daarop de soeverein. De aarde 
en de hemel vluchtten voor hem weg: daarvoor was geen plaats meer. Voor 
de troon zag ik de doden staan, groot en klein, en boeken werden geopend. 
Nog een ander boek werd geopend: het levensboek. En de doden werden 
beoordeeld op grond van hun daden, zoals die in de boeken staan beschre-
ven. De zee gaf haar doden terug en ook de dood en het dodenrijk gaven hun 
doden terug. Iedereen werd beoordeeld in overeenstemming met zijn 
inspanningen. De dood en het dodenrijk werden in de vuurvijver geworpen. 
Dit is de tweede dood: de vuurvijver. Iedereen van wie de naam niet in het 
levensboek vermeld stond, werd in de vuurvijver geworpen. 
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Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde! Want de oude hemel en de 
oude aarde zijn vergaan, ook de zee is er niet meer. Ik zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, opgemaakt als een bruid 
die zich mooi gemaakt heeft voor haar man.  

En vanuit de troon hoorde ik een machtige stem spreken: ‘God slaat 
zijn tent op onder de mensen! Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken 
zijn. Als hun God zal hij onafscheidelijk bij hen zijn en hij zal al hun tranen 
drogen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen verdriet, geen pijn, want 
de oude wereld is voorbij.’ 

De soeverein op de troon zei: ‘Let op, ik maak alle dingen nieuw!’ En 
tegen mij: ‘Schrijf dit op, want deze woorden zijn geloofwaardig en betrouw-
baar.’ En hij ging verder: ‘Hij is geboren! Ik ben de alfa en de omega, het begin 
en het einddoel. Wie dorst heeft, zal ik vrij laten drinken van het water uit de 
levensbron. Wie overwint, zal het universum beërven: ik zal zijn God zijn en 
hij zal mijn zoon zijn.  

Maar voor de lafaards, de schijnheiligen, de schurken, de moordenaars, 
de hoerenlopers, de gifmengers, de beeldvereerders, alle leugenaars en be-
driegers is de vijver bestemd die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede 
dood.’ 
 
Een van de zeven engelen die de zeven schalen dragen vol met de zeven 
laatste plagen kwam naar me toe en zei: ‘Kom! Ik zal je de bruid laten zien, 
de vrouw van het lam.’ In de geest nam hij mij mee naar een grote en hoge 
berg. Hij liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die van God uit de hemel 
neerdaalt, gevormd door het meesterschap van God.  

Haar uitstraling is als het kostbaarste edelgesteente, zoals een kristal-
heldere diamant. Zij heeft een grote en hoge muur met twaalf poorten en bij 
elke poort een engel. Op de poorten staan de namen van de twaalf stammen 
van de Israëlieten. Aan de oostkant zijn drie poorten, aan de noordkant drie 
poorten, aan de zuidkant drie poorten en aan de westkant drie poorten. De 
muur van de stad rust op twaalf fundamenten en daarop staan de twaalf 
namen van de twaalf apostelen van het lam. 

De engel die met mij sprak, had een gouden meetriet om de stad, haar 
poorten en haar muur op te meten. De stad is gebouwd in een vierkant, lengte 
en breedte zijn gelijk. En met het meetriet mat hij de omvang van de stad op 
12.000 stadiën, in de lengte, de breedte én de hoogte. Hij mat de stadsmuur 
op 144 el, de maat van een mens die een engel is geworden.  

De muur is opgetrokken uit diamant. De stad zelf is van puur goud, als 
helder glas. De funderingen van de stadsmuur zijn versierd met allerlei soor-
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ten edelstenen: het eerste fundament is jaspis, het tweede saffier, het derde 
chalcedoon, het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sarder, het 
zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chryso-
praas, het elfde hyacint en het twaalfde amethist.  

De twaalf poorten zijn twaalf parels: elke poort is uit één parel ge-
vormd. De straten van de stad zijn van zuiver goud, doorzichtig als glas.  

In de stad zag ik geen tempel, omdat de kosmische God en meester haar 
tempel is, en het lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want 
het meesterschap van God verlicht haar en haar lichtbron is het lam. De 
volken zullen in haar licht leven en de aardse koningen geven haar glans door 
hun verlichte meesterschap.  

De poorten worden geen dag gesloten, want er zal daar geen nacht 
meer zijn. De volken brengen hun meesterschap en vaardigheid in de stad. 
Niets komt er binnen wat ongezuiverd is, noch wie kwaadaardig of leugen-
achtig is, alleen zij die geschreven staan in het levensboek van het lam. 
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De engel toonde mij een rivier van zuiver levenswater, zo helder als kristal, 
die ontspringt aan de troon van God en van het lam. Midden in de stad en aan 
weerskanten van de stroom staat de levensboom, die twaalf vruchten voort-
brengt: elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brengen 
de volken genezing. En er zal niets meer zijn wat vervloeking bewerkt.  

De troon van God en van het lam zal in de stad staan en zijn dienaren 
zullen hem dienen. Zij zullen hem in de ogen kijken en zijn naam staat op hun 
voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en lamplicht of zonlicht hebben 
zij niet meer nodig, want de goddelijke meester verlicht hen. En zij zullen 
voor altijd en eeuwig regeren als koningen. 

‘Alles wat hier gezegd is,’ zei hij tegen mij, ‘is geloofwaardig en be-
trouwbaar. De goddelijke meester die de profeten inspireert, heeft zijn engel 
gestuurd om zijn dienaren te onthullen wat hun zeker overkomt. Weet, ik 
kom altijd meteen! Gelukkig is wie leeft uit de profetie van dit boek.’  
 
Ik, Johannes, ben het die dit alles hoorde en zag. En nadat ik het had gehoord 
en gezien, boog ik mij diep en wierp mezelf op de grond voor de voeten van 
de engel die mij al die dingen openbaarde.  

Maar hij bezweert me: ‘Doe dat niet! Ik ben ook een dienaar, net zoals 
jij en je medeprofeten, en van allen die doelbewust leven vanuit de inhoud 
van dit boek. Buig alleen voor God!’ En hij bindt me op het hart: ‘Verzegel de 
profetische woorden van dit boek niet, want het beslissende moment is altijd 
hier en nu.  

Wie onrecht doet, moet nog meer onrecht doen. Wie zich verontreinigt, 
moet zichzelf nog meer verontreinigen. Wie goed doet, moet het nog beter 
doen. Wie heilig is, moet zichzelf nog meer helen.  

Weet, ik kom altijd direct en steeds mét mijn beloning: ieder zal ik 
geven wat hij verdient op grond van zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, 
de eerste en de laatste, het begin en het einddoel.  

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij zullen eten van de levens-
boom en ze zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten blijven de 
onwetende honden, de gifmengers, de zedelozen, de moordenaars, de beeld-
vereerders en ieder ander die de leugen koestert en ernaar handelt.  

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd, om jullie deze dingen bekend te 
maken met het oog op de ecclesia’s. Ik ben de wortel en de loot van David, de 
stralende morgenster.’  

De geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, ook zeggen: 
‘Kom!’ Wie dorst heeft, kan komen en wie wil, kan vrij drinken van het levens-
water.  
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Ikzelf verklaar aan iedereen die de profetie van dit boek serieus neemt: 
wanneer je er iets aan toevoegt, zal God jou de plagen toevoegen die in dit 
boek beschreven zijn. En wanneer je iets afdoet van de profetie van dit boek, 
zal God jouw deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, die 
beschreven zijn in dit boek.  

Hij die het onweerlegbare bewijs is van deze dingen, zegt: ‘Ja, ik ben al 
onderweg!’ Amen! Kom, meester Jezus! De vreugde van meester Jezus is voor 
jullie allemaal. Amen! 
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