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PROLOOG

Ik ben jou en jij bent mij

Als ik je vertel hoe ik heet, wat ik doe, welke functie of titel ik heb,
hoeveel belasting ik betaal, welke medicijnen ik gebruik, in welk huis
ik woon, met wie ik getrouwd ben, hoeveel kinderen ik heb, weet je
dan wie ik ben? Nee, dan weet je niet wie ik ben. Want wie ik ben, zit
hem niet in de dingen die aan mijn buitenkant kleven. Wie ik werkelijk
ben, is wie ik diep van binnen echt ben. En dat is dezelfde als wie jij
diep van binnen bent. Alles wat ik ben, ben jij ook. En alles wat jij bent,
ben ik. Ik ben jou en jij bent mij. Ik groet jou als mijn andere ik. Je zit
weliswaar verpakt in een andere vorm dan ik, maar we zijn in de kern
toch dezelfde.

Voordat ik achter deze fundamentele waarheid kwam, moest
ik een flinke reis maken. Ik ben een verloren zoon, die zijn thuis na
veel omzwervingen teruggevonden heeft. Ik ben opgegroeid in een
orthodox-gereformeerd milieu, ik heb theologie gestudeerd en ik heb
jarenlang gewerkt als predikant. Ik ben atheist geworden, omdat ik me
niet langer kon vinden in de dogma’s van de kerk en me ook niet veilig
meer voelde binnen de kerk. De kerk bleek geen plaats waar ik me als
mens vrij verder kon ontwikkelen. Alles staat er vast en de hoeders
van de kerk waken erover dat iedereen in het van bovenaf opgelegde
moralistische, kerkordelijke en dogmatische gelid loopt. Abusievelijk
veronderstelde ik dat de god die in de kerk vereerd wordt de echte
God is. Ik moest eerst ver verdwalen om die echte God op een onge-
dachte plek en een onverwachts moment tegen te komen en te
omhelzen. Daarmee sloot ik tegelijk mezelf in de armen. Want God is
het levende universum en dat universum bevindt zich in mij. Van dat
universum ben ik de meester. Ik ben koning van mijn eigen, innerlijke
koninkrijk. Ik ben het zelf!

Ik raakte verslingerd aan yoga. Yoga gaf me zoveel meer dan
alles wat ik daarvoor omarmd had. Jarenlang heb ik me afgevraagd
waarom ik zo'n lange studie theologie had gedaan. Toen ik me ging
verdiepen in de filosofie achter yoga, begreep ik waarom. Want vanuit
die discipline herontdekte ik de Bijbel. Bijbel en yoga gaan over het-
zelfde, namelijk over mijn fysieke, psychische en spirituele gezond-
heid. Ik zie nu dat de Bijbel een universele schatkamer is, waaruit je



oude en nieuwe dingen kunt halen. De wortels van de bijbelverhalen
reiken tot in de oude Indische wijsheidsboeken, de Upanishaden en de
Veda’s. Uiteindelijk is er maar één waarheid, die als een grote spiegel
in duizenden scherven kapot gevallen is op de aarde. Al die scherven
zijn stukjes van de ene waarheid.

Het is een misverstand om te denken dat de Bijbel een boek
speciaal voor religieuze mensen is. De Bijbel is een gids voor iedereen
die zichzelf beter wil leren kennen en zichzelf verder wil ontwikkelen.
Onafhankelijk van afkomst of levensbeschouwing. En ook los van tijd,
plaats of omstandigheden. De Bijbel is een inwijdingsboek, bedoeld
voor levenskunstenaars: een weliswaar tijdbepaald gevormd, maar
vooral boventijdelijk gericht boek dat mij inspireert en inzicht geeft in
de bedoeling van mijn leven. De Bijbel is daarin een ongeévenaard
handboek dat mij helpt mijn leven optimaal vorm te geven. De hoogste
vorm van kunstenaarschap en meesterschap is het mezelf beeld-
houwen en vormgeven. Het is levenskunst.

De messias is mijn zelfbewustzijn

Het laatste boek van de Bijbel is de Openbaring van Jezus Christus aan
Johannes of kortweg de Apocalyps (het Griekse woord voor ‘open-
baring’). Dit is een geschrift dat mij altijd al geboeid heeft, omdat ik er
weinig tot niets van begreep, maar waarvan ik toch de indruk had dat
het iets belangrijks te vertellen heeft. De Apocalyps was uiteindelijk
ook de poort waardoor ik na vele jaren van bijbelloosheid de Bijbel
weer binnenkwam, omdat ik opvallende overeenkomsten meende te
zien tussen de wijsheid van yoga en de beelden uit dit bijbelboek.

Nieuwsgierig geworden naar het waarheidsgehalte van deze
ontdekking, stortte ik me in het opnieuw grondig lezen en bestuderen
van de Openbaring en het mediteren erover. Ik kwam daarbij tot de
misschien niet zo verrassende, maar toch op zijn minst opmerkelijke
ontdekking dat het gros van de commentaren volledig voorbijgaat aan
het verband tussen de bijbels-apocalyptische en de oude Indische
wijsheid. Die verbanden zijn wel gelegd door wijzen onder de gnostici,
mystici, theosofen en antroposofen.

De Openbaring aan Johannes is geen boek over vroeger en ook
geen boek over de toekomst. Ze is een boek dat gaat over mij en dus
ook over jou, in het hier en nu. Het is altijd actueel. Het staat vol met
gedetailleerde en praktische aanwijzingen voor de spirituele reis van
mijn leven, waarbij ik mijn menselijke bestemming vind en thuis kom
in de wereld van God. In de diverse tradities en levensbeschouwingen
zijn hiervoor verschillende benamingen gangbaar, zoals inwijding,



ontwaking, verlossing, uitverkiezing, verlichting, wedergeboorte, zelf-
realisatie of zelfverwerkelijking.

Johannes legt in zijn boek alle hoeken en gaten van mijn ziel
bloot en verkondigt het evangelie van mijn goddelijke geest. Het gaat
hier om een psychologisch en een spiritueel boek, dat een duidelijke
relatie legt met de wonderlijke werking van mijn fysieke lichaam. Het
beschrijft de inwijding van mij als mens in mijn microkosmos, waarin
de fysieke, de psychische en de spirituele laag van mijn lichaam, ziel
en geest te onderscheiden zijn (tabel 21). Deze drie lagen zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en ze worden beeldrijk beschreven.
Psychisch gezien gaat het om het overwinnen van mijn ego en het ver-
der liggende spirituele doel is de ineensmelting van mijn volmaakte,
hemelse geest met mijn zich ontwikkelende, aardse ziel zodanig dat ik
los kom uit het eeuwige rad van dood en reincarnatie.

Door groeiend begrip van de werkelijke betekenis van de apo-
calyptische beelden kwam ik vanzelf in aanraking met de diepere
niveaus van de rest van de Bijbel, lagen die ik ergens altijd wel ver-
moed heb, maar die nu in hun volle glorie zichtbaar voor me werden.
De Apocalyps werd voor mij de sleutel naar de wijsheid van de hele
Bijbel, waarbij ik ook alle buitenbijbelse geschriften reken die het niet
gehaald hebben om in de Bijbel te worden opgenomen, maar die toch
hetzelfde verhaal vertellen en vaak veel directer.

Met het pad van mijn inwijding of zelfverwerkelijking wordt
de komst van de messias onthuld. Orthodoxe christenen verwachten
dat op een dag Jezus Christus letterlijk op de wolken terugkomt uit de
hemel en een hemels rijk op aarde zal stichten. Veel mensen op aarde
verwachten op een of andere manier een messias buiten zichzelf die
hen komt bevrijden en verlossen. Maar deze messias blijkt niet
iemand te zijn die buiten mijzelf bestaat. Hij is dichterbij dan wie of
wat ook. Hij komt tevoorschijn in mijn binnenste, zodra de wolken van
mijn gedachten verdwijnen en de grijze lucht in mij doen opklaren.

De messias is mijn ware zelf. Stel ik me werkelijk open voor
zijn komst, dan zal ik hem zien, met mijn innerlijke oog. En dat kan elk
moment gebeuren, in het hier en nu van de eeuwigheid. De messias is
mijn eigen groeiende zelfbewustzijn, mijn ‘christusbewustzijn’, dat de
Bijbel ‘volmaaktheid’ noemt. Deze messias zit in ieder mens verbor-
gen. Het is zinloos om uit te kijken naar een messias buiten mezelf. Het
houdt zijn komst juist tegen en de wereld zal op die manier nooit
verbeteren. Ik moet niet naar buiten kijken, maar naar binnen. Mijn
blikrichting moet veranderen, wil ik de messias ontmoeten. De mes-
sias is dichterbij dan wie of wat ook maar. De messias, dat ben ik. Ik
ben het zelf!



Wie zichzelf kent, weet alles

‘Wie zichzelf kent, kent het Al', vertelt de apostel Thomas in zijn Evan-
gelie. De Apocalyps heeft me op een verrassende wijze geholpen mij-
zelf en daardoor het universum zelf beter te leren kennen. Wat ik van
het schrijven van dit boek geleerd heb is ook dat kennis en wijsheid
oneindig is. Elk antwoord roept weer nieuwe vragen op. Hoe meer ik
weet, hoe meer ik besef dat ik eigenlijk nog zo weinig weet. Dat maakt
bescheiden. Maar het roept ook respect en verwondering op. De
levende schepping is een mysterie en meer kennis over dat mysterie
maakt het mysterie alleen nog maar groter. Ik mag als mens deel
uitmaken van het grote mysterie dat leven heet.

In dit boek beschrijf ik mijn begrip en mijn beleving van de
inhoud van de Openbaring tegen de nadrukkelijke achtergrond van
mystieke ervaringen en concrete gebeurtenissen uit mijn eigen leven.
Ik laat hier-mee zien dat mijn uitleg niet slechts een interessante
theorie is, maar uit het leven is gegrepen, in dit geval uit mijn leven
gegrepen. De oude tekst krijgt reliéf en komt juist tot leven in
confrontatie met de levenservaringen van een concrete inwijdeling en
laat zo metterdaad zien hoe raak en actueel het oude inwijdingsboek
nog altijd is.

Vooral mijn levenservaringen hebben mij geholpen om diep
inzicht te krijgen in de Apocalyps en andersom zet de oude bijbeltekst
mijn ervaringen ook weer in het juiste licht. Zoals de Openbaring een
boek is dat over mij gaat, zo kan ook jij je eigen levensverhaal erin
ontdekken. En jij zou het ongetwijfeld weer op een heel andere manier
opschrijven, want ieder mens is uniek. In de Apocalyps openbaart zich
de mythe van de mens, die verlossing en vrijheid vindt door bij zich-
zelf naar binnen te gaan. De weg uit de matrix van illusie die de aardse
wereld is, is nergens anders te vinden dan in het universum van mijn
eigen ziel. Ik ben het zelf en ook jij bent het zelf!



INHOUD

INLEIDING

‘Mensen hebben geen ziel en geest’
De kennisboom maakt me wakker
Sterven voordat ik doodga

Een beeld-, klank- en lichtspel

Een mozaiek aan universele wijsheid
‘Stof ben je en tot stof keer je terug’
Meneer Tong en mevrouw Van der Lippen
Het verlies van ‘de sleutel der kennis’
Goud, wierook en mirre

Zevenvoudig zielsgeluk

Alles is liefde

Niets bezitten en toch gelukkig zijn

De Apocalyps in twee delen

[ WIJSHEID MAAKT RIJK

1 DE MENSENZOON

De penetrante geur van gif

Helse vlammen likken mijn benen
Uit het paradijs gestuurd

Jezus Christus ben ik zelf

Tot tweeéntwintig tellen

De mythe van de vrije mens
Profetie is geen waarzeggerij

‘De tijd gaat snel, gebruik hem wel!’
Chakra’s en hun chauffeurs

Een trap in het kruis

Ik geloof in mijn Jezus-zelf



Spirituele rebellie

‘Ik zie het licht in jou’

Een en al oog voor Jezus

De sfinx van het begin en het einddoel
Een eenling op een eiland

Een zevenstemmig koor

Kijken naar de stem in mijn hart
Mijn volmaakte versie

Angst voor het licht in mij

In de macht van dodelijke angst
De wonderlijke letter alef
Toveren met energie

Meester van het universum

2 DE LEVENSBOOM

De geboorte van een dwarsligger
Links leren schrijven

De kennisboom en de levensboom
Ontwaken in de Hof van Heden

Een etentje met veel vlees en alcohol
‘Weg met al die zooi hier!’

De mysterieuze blik van Mona Lisa
Het raadsel van de sfinx

Het verlies van mijn eerste liefde
Vermindering van beestbewustzijn
Een synagoge van de satan

Een verdrukking van tien dagen

De feilloze getuige van mijn zelfbeeld
De filosoof en de politicus in mij
Gezalfd met onsterfelijkheid

Fysiek genot maakt niet gelukkig

Met ruggengraat en stalen zenuwen



De samenwerking van staf en slang

Op zoek naar mijn wederhelft

3 DE OVERWINNINGSKRANS
Asterix en Obelix

Censuur op de universiteit

Een nachtelijke afspraak

Mijn eerste stap op de maan

De meester komt binnen als een dief
Schone en witte kleren

Kijken door mijn derde oog

De deur staat altijd open

Als een zuil in Gods tempel

Pi en phi als getallen van tijd en eeuwigheid
Je hoofd koel houden en je hart warm

Ik ben mijn eigen messias

4 DE HEMELTROON
‘Hoe spel je Pinokkio?’

Leren denken met mijn hart

Is Adam er wel klaar voor?

De keizer, de kubus en het kruis
De bekoring van de zesde man
Vrije nulpunt-energie
Vierentwintig senioren in witte kleren
De Anthoniaanse kalender
Zeven fakkels en een glazen zee
De vier dierlijke wezens

Een hindoestaanse bruiloft

De paardenkoets

Een wiel in een wiel

De blauwdruk van mijn leven



5 HET SLACHTSCHAAP

Dwalen langs de spoorlijn

Het hellende vlak van fietsen op zondag
Wie kan het boek ooit openen?

Van Leeuw naar Ram

De overhandiging van de boekrol

Een donkere monnik en een blonde non
Ram als de kwintessens

‘Meester, ik heb geen mens...’

Een trillingsgolf van waarheid

De priester die zichzelf offert

Twee keer doodgaan en opstaan

Vijf broden en twee vissen

6 DE PAARDENPARADE

De verloren zoon op televisie
De vrouw van mijn leven

Een blondine of een brunette
De rode en de blauwe pil
Slangenkracht is paardenkracht
Dieren als spiegels van bewustzijn
Vier paarden en hun berijders
De gitaar met de twee snaren

Ik ben het brood dat leven geeft
De ruiter op het witte paard

De ruiter op het rossige paard
De ruiter op het zwarte paard
De ruiter op het grauwe paard
Hoe lang duurt het nog?!

De zielen onder het altaar

De zwarte zon en de bloedmaan

The Great Reset & Build Back Better



7 DE ZEGELDRAGERS

Een druppeltje wietolie

De meester uit het oosten

De honderdvierenveertigduizend
Het kerkelijke Israél-dogma
Voorlopers van de nieuwe wereld
Stromen levend water uit je binnenste
Wie zijn al die mensen?

God droogt al mijn tranen

De realisatie van mijn ware wezen
Heb lief en doe wat je wilt

God is alles in allen

De grootste afgod van de kerk

Een zegewagen vol zelfbewustzijn

De zevende dag en het zevende zegel

8 DE BAZUINBLAZERS

Een trompet en een klarinet
Een half uur hemelse stilte

De allegorie van de grot
Kosmische trillingen van destructie en creatie
Het boek en het altaar

De martelaren bewierookt
Vuur op de aarde
Bazuinstoten van intuitie
Exodus uit de matrix

Het geloof dat bergen verzet
‘Partir c'est mourir un peu’
Een streep in het zand trekken
Drie dagen dikke duisternis

Mijn leven vernieuwen zoals de adelaar



9 DE SPRINKHANENPLAAG

Op een rots bij Polignano a Mare
Johannes de apocaloptimist

Italiaanse reuzeninsecten

De afgrond van mijn onderbewuste
Stekende schuldgevoelens
Vrouwenhaar en leeuwentanden

De nacht van de ziel

Blindgeboren om werkelijk te leren zien
De koning van mijn onderbewuste

De elektrische kracht van de Eufraat
Een gigantisch leger cavalerie

Geloven in mijn zelfgenezend vermogen
Bevrijding door onthechting
Onthechting veroorzaakt nieuwe rijkdom

Het nummer van de waarheid

10 HET BITTERZOETE BOEK]JE
Wachten op de grote klap

Een omgekeerde carriére

De volgende verdiepende ronde

De hendel van mijn levenswiel

Ik ben de deur van de schapen

De kosmische engel Michaél

De zeven magische donderslagen

Het einde van de tijd

Het smaakt goed, maar wat een buikpijn!
De waarheid opnieuw ontdekken

Michaél zetelt in Brussel



11 DE TWEE PROFETEN
Als de hond die terugkeert naar zijn braaksel

Genieten van lesgeven

‘Laten wij met hem sterven!

Meten is weten

De drie filters van Socrates

Mijn wilskracht en veerkracht aangetast
De eerste oorzaak van ziekte

De doden hun doden laten begraven
‘Van harte gevaccineerd’

De illusie van dualisme

De kracht van de liefde

De hoogste tijd om recht te doen

Hagelstenen van spirituele liefde

I LIEFDE MAAKT VRI]

12 DE RODE DRAAK

Het moment van sterven

Heen en weer tussen hel en hemel
‘Past yoga niet beter bij jou?’
Bungelen als een gehangene

De grote omkering

De helende geur van kostbare olie
De schreeuw van een barende vrouw
De vrouw en haar stalker

Vlucht naar de meditatieve woestijn
Aartsengel Michaél komt tussenbeide
De draak uit de hemel gegooid
Dansen van geluk

De draak stalkt de vrouw

De draak gedraagt zich als de aap van God



13 DE TWEE BEESTEN
Mijn hart in het Odeon Theater

De dertiende moet sterven

Het tienhoornige beest uit de zee

De aantrekkingskracht van het beest
Een bek vol bluf en blasfemie

Het tweehoornige beest uit de aarde
Het zwaard van de overheid

Het hypnotiserende beeld van het beest
De geest van het beeld van het beest
Het merkteken van het beest

Een demonische drie-eenheid

Het sterrenbeeld Vissen en mijn voeten
Judas en Petrus in de rol van de beesten
Met de staart tussen de bokkenpoten

Het getal van het beest

14 DE SCHERPE SIKKEL

Afkicken van de medicijnen

Ik ben mijn eigen dokter

Volwassen worden op je vijftigste
Imperfectie de hoogste vorm van perfectie
Leven met maagdelijke toewijding

Het eeuwige evangelie van de liefde

De ineenstorting van Babylon

De hartstochtelijke toorn van God

Een dictatuur zonder tranen

De daden van de doden sterven met hen
De mensenzoon als mijn beste versie
Zwaaien en maaien met de sikkel

Mijn solaire lichaam in het volle licht



15 DE GLAZEN ZEE

De illusie van de globe en het globalisme
Het getal van de duivel

De duivel verslaan met de duivel

Er is niemand die niet zondigt

Het lied van de glasblazers

Het lied van transparantie en telepathie

De zeven laatste beproevingen

16 DE VUURBEKER

De schijntegenstelling tussen links en rechts
De instorting van de Twin Towers

De Toren door de bliksem getroffen
Tussen 120 en 130 kilometer per uur
Het mysterie van de liefde

Zeven te onthullen mysterién

De eerste beproeving

De tweede beproeving

De derde beproeving

De vierde beproeving

De vijfde beproeving

De zesde beproeving

Het hemelse Armageddon

De zevende beproeving

Vernietiging en transformatie

Een wereldgebouw van levende stenen

17 DE DRONKEN HOER
Een ritme van elf jaar

Mijn hart vertelt me de waarheid
De vernietiging van mijn ego

Een geile hoer en een reine bruid



Mijn schuldgevoelens dragen mijn ego
De diepere waarheid van mijn ego
Gods ondoorgrondelijke wijsheid

Voorbij het grensgebergte

18 DE MOLENSTEEN

Vurige inwijding in de Kriya Yoga
Tussen aanpassing en zelfopoffering
Stap voor stap op de gulden middenweg
Babylonische degeneratie

De creatie van schaarste

Het ranzige domein van de slang

De oproep om Babylon te verlaten

Een snelle en totale vernietiging

Voor eens en altijd verdwenen

Het systeem vernietigt zichzelf

Naar een nieuwe samenleving

19 HET WITTE PAARD

Een workshop yogadanza zonder herinnering
Beloning voor een krachtig besluit

Een eeuwigdurend halleluja

Een smetteloze bruid staat klaar

Nu ben ik zelf een engel

De hulp van de ruiter op het witte paard

De grote maaltijd van God

Lachen op je honderdste

20 HET LAATSTE OORDEEL

Het boek van Sinterklaas
Het oordeel van de mensenzoon

De energie van Tweelingen



De draak duizend jaar geketend
Het duizendjarige koninkrijk
De blijvende dreiging van illusie en schuld

Het verterende vuur van mijn intuitie

21 DE WERELDSTAD

Dansen bij de Klaagmuur

Er zijn geen daders en geen slachtoffers

De dwaas kijkt overal doorheen

De voltooiing van het nieuwe Jeruzalem

Alles wordt nieuw

Een blik op de heilige stad

De kubusvorm van de stad

De maat van de mens die een engel is geworden
Een stad van edelstenen en parels

De poorten staan altijd open

22 DE MORGENSTER
Het magische licht van de Morgenster

Eén met het hele universum
Een stroom van helende liefde
In de boomhouding

Mijn zalving met chrisma-olie
Chrisma-olie als de heilige graal
Het paradijstrauma geheeld
Inwijding begint hier en nu
Binnen of buiten de poort

Mijn chakra’s in balans

Van seks naar liefdesbewustzijn

Koning in mijn eigen kosmos

EPILOOG



TABELLEN

O 0 N O Ul WIN

NN NNNNNNNRRRRBR R 2B 2 93 92
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HET HEBREEUWSE ALFABET

HET GRIEKSE ALFABET

APOCALYPS, ZODIAK EN TAROT

DE DIERENRIEM IN DE MENS
CHIASTISCHE LEZING VAN DE APOCALYPS
GROEPEN VAN 7 IN DE APOCALYPS

DE ZENUWSTELSELS IN BALANS GEBRACHT
DE 7 CHAKRA'’S

DE 7 CHAKRA’S PRAKTISCH

DE 7 CHAKRA'’S IN DE APOCALYPS (I)

DE 7 CHAKRA'’S IN DE APOCALYPS (1I)

DE 7 CHAKRA'’S IN DE BIJBEL

DE 7 CHAKRA'’S IN HET EVANGELIE
CHAKRA’S IN HET JOHANNES EVANGELIE
DE 24 SENIOREN

DE VIER DIEREN

DE GLAZEN ZEE

DE VIJF WINDENGELEN

DE 144.000 UITVERKORENEN

DE TWEE GETUIGEN

DRIE-EENHEID VAN HET ZELF

DRIE VROUWEN ALS BEELD VAN DE ZIEL
DE ILLUSIE VAN DRAAK EN BEESTEN
HET GETAL VAN EEN MENS

DE 7 HEILIGE VUREN

DE ENGELENHIERARCHIEEN EN DE MENS
YAMA, NIYAMA EN DECALOOG
ANTHONIAANSE KALENDER






TABELLEN

1 HET HEBREEUWSE ALFABET

LETTER NAAM GETAL LETTER NAAM GETAL

alef 1 lamed 30
N 5
bét 2 mém 40
3 ' ” '
gimmel 3 nun 50
A b
dalet 4 samech 60
7 (@
hé 5 ayin 70
" )
3 wav 6 n pé 80
y zajin 7 3 tsadé 90
chét 8 kof 100
g °
tét 9 résh 200
1) 9
. yod 10 W shin 300
kaf 20 tav 400
o by



2 HET GRIEKSE ALFABET

LETTER NAAM GETAL

o alpha*
B béta
Y gamma
S delta
€ epsilon*

oT stigma**
( zéeta

eta*

4] theta
L jota*
K kappa
A lambda
Tl mu

*Een van de zeven klinkers van alfa tot omega.

**In onbruik geraakte letter, maar van belang vanwege zijn
getalswaarde. De stigma is een ligatuur van sigma en tau: .

10

30

40

LETTER

c

€E € X £

NAAM

nu

Xi

micron*
pi

qoppa**
rho

sigma

tau

upsilon*
phi
chi
psi

o-mega*

GETAL
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3 APOCALYPS, ZODIAK EN TAROT

WIN =

N=RN--BRN < W& B

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

OPENBARING

DIERENRIEM

GROTE ARCANA

DEEL 1: WIJSHEID MAAKT RIJK

DE MENSENZOON
DE LEVENSBOOM

DE OVERWINNINGS-
KRANS

DE HEMELTROON
HET SLACHTSCHAAP
DE PAARDENPARADE
DE ZEGELDRAGERS
DE BAZUINBLAZERS
DE SPRINKHANEN-
PLAAG

HET BITTERZOETE
BOEKJE

DE TWEE PROFETEN

RAM
STIER
TWEELINGEN

KREEFT

LEEUW

MAAGD
WEEGSCHAAL
SCHORPIOEN
BOOGSCHUTTER

STEENBOK -
WATERMAN
VISSEN

DE MAGIER
DE HOGEPRIESTERES
DE KEIZERIN

DE KEIZER

DE HOGEPRIESTER
DE GELIEFDEN

DE ZEGEWAGEN

DE GERECHTIGHEID
DE KLUIZENAAR

HET RAD VAN
FORTUIN
DE KRACHT

DEEL 2: LIEFDE MAAKT VRI]

DE RODE DRAAK

DE TWEE BEESTEN
DE SCHERPE SIKKEL
DE GLAZEN ZEE

DE VUURBEKER

DE DRONKEN HOER
DE MOLENSTEEN
HET WITTE PAARD
HET LAATSTE
OORDEEL

DE TEMPELSTAD
DE MORGENSTER

MAAGD -
WEEGSCHAAL
SCHORPIOEN
BOOGSCHUTTER
STEENBOK
WATERMAN
VISSEN

RAM

STIER
TWEELINGEN

KREEFT
LEEUW

DE GEHANGENE

DE DOOD

HET EVENWICHT
DE DUIVEL

DE TOREN

DE STERREN

DE MAAN

DE ZON

HET OORDEEL

DE DWAAS (0)
DE WERELD (21)



4 DE DIERENRIEM IN DE MENS

ZODIAK

RAM
ARIES

STIER
TAURUS

TWEELINGEN
GEMINI

KREEFT
CANCER
LEEUW

LEO

MAAGD
VIRGO
WEEGSCHAAL
LIBRA
SCHORPIOEN

SCORPIO

BOOGSCHUTTER
SAGITTARIUS

STEENBOK
CAPRICORNUS

WATERMAN
AQUARIUS

VISSEN
PISCES

MAAND

maart
april

april

mei

mei
juni

juni

juli

juli
augustus
augustus
september
september
oktober
oktober

november

november
december

december
januari

januari
februari

februari
maart

ELEMENT LICHAAM

vuur

aarde

lucht

water

vuur

aarde

lucht

water

vuur

aarde

lucht

water

hoofd, ogen, gezicht,
cerebrum

nek, keel, hals, mond,
oren, achterhoofd,
cerebellum

longen, schouders, armen,
handen, organen in
tweevoud, ademhaling

borst, slokdarm, maag,
alvleesklier

middenrif, hart(slag),
wervelkolom, bovenrug,

aorta, bloedsomloop

buik, lever, milt,
spijsvertering

onderbuik, nieren, blaas,
wervelkolom, huid, billen,
hormoonstelsel
geslachtsorganen, darmen
heupen, dijbenen, lever,

(slag)aders, hypofyse

knieén, gewrichten, skelet,
tanden

kuiten, schenen, enkels,
zenuwstelsel

voeten, tenen, lymfestelsel



5 CHIASTISCHE LEZING VAN DE APOCALYPS

Middelste van 405 verzen is vers 203

OPENBARING 12 VERS 9

De slang op de aarde geslingerd

1:1-3 PROLOOG EPILOOG 22:18-21
1:4-11 DE KOMST VAN DE MESSIAS 22:6-17
1:12-20 DE MENSENZOON DE HEILIGE STAD 21:9-22:5

2:1-3:22 INSPANNING EN BELONING 21:1-8
4:1-5:14 DE TROON VAN GOD 20:11-15
6:1-8:1 DE RUITER OP HET WITTE PAARD 19:11-20:10
8:2-11:19 ZEVEN BAZUINEN ZEVEN SCHALEN 15:1-19:10
12:1-6 STRIJD EN VERLOSSING 14:1-20
12:7-13:18 OVERWINNING VAN DE SLANG 12:7-13:18

6 GROEPEN VAN 7 IN DE APOCALYPS

7 BAZUINBLAZERS
7 BAZUINEN

7 BERGEN

7 BRIEVEN

7 DIADEMELN

7 DONDERSLAGEN
7 ECCLESIA’S

7 FAKKELS
7 GEESTEN
7 HORENS
7 KANDELAREN
7 KONINGEN
7 KOPPEN
7 OGEN

7 PLAAGENGELEN

7 PLAGEN

7 SCHALEN

7 STERREN

7 VRUCHT(ENGEL)EN
7 ZALIGSPREKINGEN
7 ZEGELS



7 DE ZENUWSTELSELS IN BALANS
GEBRACHT

I. WIJSHEID MAAKT RIJK (hoofdstuk 1-11)

Boekrol ZEVEN OPENING van de centra van het
h.1-7 ZEGELS AUTONOME ZENUWSTELSEL
lente (onbewust, vegetatief of onwillekeurig)

- zenuwknopen of ganglia

- regelt de onbewuste processen;

de vitale functies in het lichaam, zoals
lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk;
de inwendige organen

- bestaat uit:

sympathische parasympathische
zenuwstelsel zenuwstelsel
(‘gaspedaal’: actie;  (‘rem’: rust
vechten, vluchten, en herstel)
verstijven)

Altaar ZEVEN OPENING van het

h.8-11 BAZUINEN CENTRALE ZENUWSTELSEL

zomer (bewust of willekeurig)

- onder schedel en in wervelkolom
- grote en kleine hersenen, hersenstam,
ruggenmerg

I1. LIEFDE MAAKT VRIJ (hoofdstuk 12-22)

Berg ZEVEN OVERWINNING van de centra van het
Sion VRUCHTEN AUTONOME ZENUWSTELSEL
h.12-14  herfst

Tempel ZEVEN OVERWINNING van het
h.15-22 SCHALEN CENTRALE ZENUWSTELSEL
winter (kerst)



HET ZENUWSTELSEL

[. CENTRALE of CEREBROSPINALE ZENUWSTELSEL:
hersenen en ruggenmerg

II. PERIFERE ZENUWSTELSEL:
1. SOMATISCHE of ANIMALE ZENUWSTELSEL
2. AUTONOME of VEGETATIEVE ZENUWSTELSEL:
a. (ortho)sympathische zenuwstelsel
b. parasympathische zenuwstelsel

c. enterische zenuwstelsel
(maag en darmen, 'tweede brein’)



NAAM
PLAATS

SAHASRARA
kruin-, kroon- of
coronachakra
(fontanel)

AJNA
voorhoofds-
of derde
oogchakra
(thalamus)

VISHUDDHA
keelchakra
(nekcentrum)

ANAHATA
hartchakra
(hartcentrum)

MANIPURA
plexus solaris
of zonne-
vlechtchakra
(navel-
centrum)

SVADHIS-
TANA
heiligbeen-,
milt-, sacraal-
of sekschakra
(heiligbeen-
centrum)

MULADHARA
wortel- of
stuitchakra
(staartbeen-
centrum)

8 DE 7 CHAKRA'S

KOS-
MOS

MAAN
violet
ti

MERCU-
RIUS
indigo

la

VENUS
blauw
sol

ZON

groen

fa

MARS
geel
mi

JUPITER
oranje
re

SATUR-
NUS
rood
do

YAN-
TRA

1.000
lotus-
blaadjes

‘

aum

2x48
lotus-
blaadjes
‘ksham’

16
lotus-
blaadjes
‘ham’

12
lotus-
blaadjes
‘yam’

10
lotus-
blaadjes
‘ram’

6 lotus-
blaadjes

‘ ’

vam

4 lotus-
blaadjes
lam’

ELE-
MENT

licht

ether

lucht

vuur

water

aarde

DOEL: ZELF-
BEWUSTZIJN

zelfkennis
inzicht, weten

zelfreflectie
intuitie,
herkenning,
helderziend

zelfexpressie
communicatie,
creativiteit,
helderhorend

zelfaanvaarding

liefde, even-
wicht, harmonie

zelfbepaling
wilskracht,
transformatie

zelfvoldoening
beweging,
verbondenheid,
soortbehoud

zelfbehoud
gronding,
vertrouwen

ARCHE
TYPE

MEES
TER

ZIE
NER

KUN
STE
NAAR

GENE
ZER

HELD

GE
LIEF
DE

AAR

DE
MOE
DER



DE 7 CHAKRA'S PRAKTISCH

HEMEL

SPIRITUELE
BEWUSTZIJN

hogere denken
(7e hemel)

INTUITIEVE
BEWUSTZIJN

hogere voelen
(6e hemel)

CREATIEVE

BEWUSTZIJN
hogere willen
(5e hemel)

VITALE
BEWUSTZIJN
voelen, denken,

willen en doen
(4e hemel)

MENTALE
BEWUSTZIJN
lagere willen
(3e hemel)

EMOTIONELE
BEWUSTZIJN

lagere voelen
(2e hemel)

FYSIEKE
BEWUSTZIJN

lagere denken
(1e hemel)

DEMON

gehechtheid,
onwetend-
heid

illusies,
rationaliteit

leugen,
dogma’s

verdriet,
haat,
stress

schaamte,
egoisme,
(voor)oordeel

begeerte,
lust, schuld-
gevoelens

angst, roeke-
loosheid,
onveiligheid,
materialisme,
schaarste,
slavernij

KLIER

hypofyse
(hersenklier)

epifyse

(pijnappel-
Kklier)

schildklier,
bijschildklier

thymusklier

alvleesklier

geslachts-
Kklieren,
bijnieren

geslachts-
klieren,
bijnieren

LICHAAM

centrale
zenuwstelsel,
hersenen

autonome
zenuwstelsel,
thalamus

keel, longen,
bronchién,
slokdarm, hals,
oren

adembhaling,
hartritme,
bloedsomloop,
hart, longen

spijsvertering,
maag, lever,
galblaas,
middenrif

waterhuis-
houding,
lymfestelsel,
voortplantings-
organen, milt

botstelsel,
spierstelsel,
endocriene
stelsel,
wervelkolom,
anus, blaas,
nieren

ZINTUIG

hersenen

intuitie
(zesde
zintuig)

horen, oren,
mond,
stembanden

tastzin,
huid,
handen

zien, ogen,
voeten,
benen

smaalk,
tong,
genitalién

reuk, neus



10 DE 7 CHAKRA'S IN DE APOCALYPS (1)

ECCLESIA TROON ZEGEL BAZUIN

(h. 2-3) (h. 4-5) (h. 6-7)

7 LAODICEA  SOEVE- 1le
Michaél REIN witte
paard

6 FILADELFIA ADE- 7e
Gabriél LAAR stilte
hemel

5 SARDES RAM of 6e
Uriél LAM vijftal
engelen

4 THYATIRA LEEUW 5e
Rafaél zielen
onder

het

altaar

3 PERGAMON WATER- 4e
MAN grauwe

paard

2 SMYRNA SCHOR-  3e
PIOEN zZwarte

paard

1 EFEZE STIER 2e
rode

paard

* PATMOS (insula of ‘eiland van Reil’)

(h. 8-10)

7e
tempel en
ark

6e
engelen
Eufraat

5e
krater
afgrond
geopend

4e
s van de
planeten

3e
L5 van de
wateren

2e

15 van
de zee-
wezens

le
13 van
de aarde

ENGEL
(h.14)

7e
wijn-
persbak

6e
wijn-
oogst

5e
inzameling
overrijpe
oogst

4e
mensen-
zoon met
sikkel

3e

oordeel
aanbidders
beest

2e
aankondi-
ging val
van
Babylon

le

engel met
eeuwig
evangelie

SCHAAL
(h.15-16)

7e
offer in
de lucht

6e
offer op
Eufraat

5e
offer op
troon
beest

4e
offer op
de zon

3e
offer in de
wateren

2e
offer in
de zee

1le
offer op
de aarde



DE OVER-
WINNING
(h. 17v)

de ruiter op het
witte paard

de bruiloft
van het lam

het vonnis
voltrokken

Babylon in de diepte
van de zee gegooid

de val van Babylon

het beest dat was,
niet is en komt

vonnis over grote
hoer Babylon

HET NIEUWE
JERUZALEM
(h. 19v)

de bruidsstad

de nieuwe wereld

de draak in

het vuurmeer

het duizendjarige
koninkrijk

de draak duizend
jaar gebonden

de beesten in
het vuurmeer

het bruiloftsdiner

11 DE 7 CHAKRA'S IN DE APOCALYPS (II)

VERVULLING VAN DE
BRIEFBELOFTEN
(h. 2-3; 20-21)

hemelse troon; solaire
lichaam; heerlijkheid / aura
(alchemistisch
meesterschap)

pilaar in de tempel;
tempelstad; levensrivier;
(bevrijding van
reincarnatie)

witte kleding; naam in
levensboek; levensboom;
(eeuwige vreugde)

ijzeren staf; morgenster;
nieuwe hemel
(beheersing van alle
vermogens)

manna; naam op steen;
geen lijden meer
(spirituele kracht en kennis)

levenskrans; opstanding;
geen zee meer
(werkelijk zijn)

levensboom; nieuwe aarde
(onafgebroken bewustzijn)



12 DE 7 CHAKRA'S IN DE BIJBEL

SCHEPPING

7e dag
rustdag
(leven in het hiernu)

6e dag
schepping van
de dieren en de
mens

(ziel en geest)

5e dag

lucht vol met vogels
(gedachten) en
water met vissen
(gevoelens)

4e dag

schepping sterren
(zenuwstelsels) en
planeten (chakra’s)
als kandelaren of
lichtdragers

3e dag
scheiding van
zee en land

(ziel en lichaam)

2e dag

scheiding tussen de
wateren door lucht
(levensenergie)

le dag
scheiding licht
van donker
(bewustzijn)

TRINITEIT

Vader (hogere denken)
Schepper, Pantocrator,

vergeving, 24 senioren
b

Moeder (hogere voelen)
Heilige Geest, verzoening

!

Zoon (hogere willen)
Jezus, verlossing

)

Dochter (hart en handen)
Messias, Christus /
Antichrist, Mensenzoon,
heling, genezing,
transformatie, vrouw /
maagd / hoer / bruid

i

Satan (lagere willen)
tegenstander, loochenaar,
Petrus, valse profeet

Duivel (lagere voelen)
bedrieger, misleider,
verrader, Judas, beest
uit de zee

Slang (lagere denken)
verleider, moordenaar,
leugenaar, draak, 24
koppen/horens/kronen

TEMPEL

INHOUD ARK
decaloog, staf, manna
(intuities, kundalini,
chrisma-olie)

VERBONDSARK

met twee cherubijnen
(thalamus met

epifyse & hypofyse

of twee hersenhelften)

VOORHANGSEL
(keelchakra)

REUKOFFERALTAAR
(hart)

MENORAH

(7; chakra’s; tijd)
TOONTAFEL

(12; zonnevlecht;
eeuwigheid)

BRANDOFFERALTAAR
(spijsvertering)

WASVAT
(seksualiteit)

OMHEINING
EN BEKLEDING
(fysiek lichaam)



13 DE 7 CHAKRA'S IN HET EVANGELIE

DE 7 BEDEN - MANTRA'’S
VAN HET ONZE VADER
in Matthelis 6 en Lucas 11

7 ‘Onze Vader
die in de hemel is’
le bede

6 ‘Jouw naam
worde geheiligd’
2e bede

5 ‘Jouw koninkrijk kome’
3e bede

4 ‘Jouw wil geschiede
op aarde

zoals in de hemel’

4e bede

3 ‘Geef ons heden
ons dagelijks brood’
5e bede

2 ‘Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
onze schuldenaren’

6e bede

1 ‘Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
7e bede

’

DE 7 KRUISWOORDEN
VAN JEZUS
in de vier bijbelse Evangelién

‘Het is volbracht’
(Johannes 19:30)

‘Vader, in jouw handen
beveel ik mijn geest’
(Lucas 23:46)

‘Mijn God, mijn God,
wat heb je mij verheerlijkt!’
(Mattheiis 27:46; Marcus 15:34)

‘Mij dorst’
(Johannes 19:28)

‘Heden zul je met mij
in het paradijs zijn’
(Lucas 23:43)

‘Vrouw, kijk, je zoon’
- 'Kijk, je moeder’
(Johannes 19:26-27)

‘Vader, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen’
(Lucas 23:34)



7 TEKENEN

Opwekking
Lazarus
(Johannes 11)

Genezing
blindgeborene
(Johannes 9)

Wandelen
op het water
(Johannes 6)

Spijziging
van de 5.000
(Johannes 6)

Genezing
verlamde man
(Johannes 5)

Genezing
zoon hoveling
(Johannes 4)

Water wordt
wijn
(Johannes 2)

7 IK BEN-WOORDEN

‘Ik ben het levensbrood’
‘Wie tot mij komt, zal nooit meer
honger hebben’ (Johannes 6)

‘Ik ben het licht van de wereld’
‘Wie mij volgt, zal nooit meer in de
duisternis wandelen, maar hij zal
het levenslicht hebben’

(Johannes 8)

‘Ik ben de deur van de schapen’
‘Wie mij ziet, ziet hem die mij
gezonden heeft’ (Johannes 10/12)

‘Ik ben de goede herder’

‘Wie mij ontvangt, ontvangt hem
die mij gezonden heeft’
(Johannes 10/13)

‘Ik ben de opstanding
en het leven’

‘Wie mij gezien heeft,
heeft de vader gezien’
(Johannes 11/14)

‘Ik ben de weg, de waarheid
en het leven’

‘Wie mij liefheeft, zal geliefd
worden door mijn vader

en ik zal hem liefhebben

en mijzelf aan hem openbaren’
(Johannes 14)

‘Ik ben de ware wijnstok’

‘Wie in mij blijft zoals ik in hem,
die draagt veel vrucht,

want zonder mij kun je niets doen’
(Johannes 15)

14 CHAKRA'S IN HET JOHANNES EVANGELIE

7 STAPPEN

De opstanding
(Johannes 20)

De graflegging

(Johannes 19)

Het sterven

(Johannes 19)

De Kkruisiging
(Johannes 19)

De bespotting
(Johannes 19)

De geseling
(Johannes 19)

De voetwassing
(Johannes 13)



15 DE 24 SENIOREN

HET MENSELIJK LICHAAM
ZIEL GEEST
prakriti purusha
met 24 natuurlijke elementen kracht van
verantwoordelijk voor de structuur God

van het universum op alle niveaus
en de basis voor de chakra’s
en voor het totale bewustzijn
van lichaam, ziel en geest

5 ORGANEN VAN ZINTUIGLIJKE WAARNEMING EN
KENNIS

OGEN, OREN, TONG, NEUS, HUID

5 VERMOGENS VAN WAARNEMING VAN DE VIJF
ZINTUIGEN
GELUID, ZICHT, REUK, SMAAK, TASTZIN

5 MOTORISCHE ORGANEN
SPRAAK, HANDEN, BENEN, GESLACHTSORGANEN, RECTUM

5 GROVE ELEMENTEN
representeren de vaste, vloeibare, stralende, gasvormige en
etherische vormen van de materie

AARDE, WATER, VUUR, LUCHT, ETHER

4 INNERLIJKE INSTRUMENTEN
- het begrensde denken (mentale oernatuur): MANAS
- het intellect (kosmische intelligentie): BUDDHI
- het ego (ontwikkeling van het zelf): AHAMKARA
- de zintuiglijke mind (het gedeelte van de hersenen
waardoor materiéle verschijnselen zijn waar te nemen):
CHITTA



16 DE VIER DIEREN

WEZEN

VASTE KRUIS

BEWUSTZIJN

WERKING

WAARDE

ELEMENT

TEMPERAMENT

EVANGELIST

jonge
stier

LICHAAM
Stier
fysieke

lichaam

fysieke
bewustzijn

doen,
handelen

gedrag

gezondheid,
kracht

aarde

melancholisch

(zwarte gal)

Lucas

menselijk
gezicht

ZIEL

Waterman
emotionele
lichaam

psychische
bewustzijn

voelen,
ervaren

gevoelens

geluk,
leven

water

sanguinisch
(bloed)

Matthelis

vliegende
adelaar

GEEST
(ego)

Adelaar
(Schorpioen)

mentale
lichaam

spirituele
bewustzijn

denken,
weten

gedachten
wijsheid,
licht
lucht

flegmatisch
(slijm)

Johannes

leeuw

HART

Leeuw
vitale
lichaam

christus-
bewustzijn

willen,
kiezen

wil
vrijheid,
liefde
vuur

cholerisch
(gele gal)

Marcus



17 DE GLAZEN ZEE

DERDE HEMEL

TWEEDE HEMEL

EERSTE HEMEL

18 DE VIJF WINDENGELEN

glazen zee

lucht tussen
hemel en aarde

wereldzee

wereld

bovenwereld bovenbewustzijn

bewustzijn

onderwereld onderbewustzijn

5 VAYU'’S - ADEMS, LEVENSENERGIEEN, KRACHTEN

ENGEL WIND

PRANA
VAYU
lucht

De vier
engelen:

VYANA
VAYU
water

SAMANA
VAYU
vuur

APANA
VAYU
aarde

De vijfde
engel:

UDANA
VAYU
ether

WERKING

beweegt van buiten
naar binnen;
reguleert de directe
levenskracht

expansieve
werking; beheerst
emoties en
natuurlijke
neigingen

balancerende
werking; helpt bij
vertering van
voedsel

beweegt naar
buiten en naar
beneden; helpt bij
uitscheiding vocht
en lucht

beweegt omhoog;
de spirituele adem

KRACHT

vrije kracht;
energiegevend

flexibele kracht;
verspreidend

transformerende
kracht;
verwerkend

stabiele kracht;
loslatend

oneindige
kracht; uitend

LICHAAM

hart

navel

bekken

keel,
derde oog



19 DE 144.000 UITVERKORENEN

STAM ISRAEL
JUDA

RUBEN
GAD
ASER
NAFTALI
MANASSE
SIMEON
LEVI
ISSACHAR
ZEBULON
JOZEF

BENJAMIN

ORGAAN

brein

ogen

pijnappelklier, hersenklier, halsslagaders

hart

longen

keel
geslachtsorganen
maag

milt

huid en skelet
zenuwstelsel

vasculair systeem



20 DE TWEE GETUIGEN

TEJAS
WILSKRACHT

helderheid van geest,
energetische kracht

sympathische
zenuwstelsel (actie)

moed

creativiteit
hersenen (1e brein)
AMRITA, chrisma-olie
denken

PINGALA

YANG

PITTA

RAJAS

LICHT

VUUR

LICHT

JOZEF

MESSIAS

SHIVA

JACHIN

GEEST

hogere mannelijke
energie

PRANA

LEVENSKRACHT

kosmische adem, weer-
stand, immuunsysteem

autonome
zenuwstelsel

vitaliteit
gezondheid
nervus vagus
wervelkolom
willen
SUSHUMNA
CHI
VATA
SATTVA
ENERGIE
LUCHT
LEVEN
JEZUS

MICHAEL

0JAS
VEERKRACHT

psychische vitaliteit,
volharding

parasympathische
zenuwstelsel (rust)

uithoudingsvermogen
welzijn

darmen (2e brein)

KUNDALINI, levenskracht

voelen
IDA
YIN
KAPHA
TAMAS
MASSA
WATER
LIEFDE
MARIA
SLANG
SHAKTI
BOAZ
ZIEL

hogere vrouwelijke
energie



21 DRIE-EENHEID VAN HET ZELF

LICHAAM - fysiek

instinct, voelen
buik, hara
onderbewuste
beestbewustzijn
ego

valse zelf, maskerzelf
persoonlijk
vrouwelijk
eierschaal

min
magnetisch
veerkracht
kapha

tamas

chakra

Kracht

kracht

voorhof tempel
liefde

geloof

mirre

leven

moeder aarde
Brahma
Generator
Schepper
Sterren

kaars

massa
Ahriman

beest uit zee
angst

hel

Maagd

slang

dierlijk

Jezus

sat

wil om te zijn

GEEST - causaal

intellect, denken
hoofd, brein
bovenbewuste
geestbewustzijn
geest

ware zelf, meesterzelf
universeel
mannelijk
eigeel

plus

elektrisch
wilskracht
pitta

rajas

aura

krans
heerlijkheid
heiligste ruimte
wijsheid

hoop

goud

licht

vader hemel
Shiva
Destructor
Vernietiger
Maan

vlam

licht

Lucifer

beest uit aarde
ignorantie
hemel

Ram

messias
goddelijk
Christus

chit

wil om te zien

ZIEL -astraal

intuitie, willen
borst, hart
zelfbewustzijn
adambewustzijn
christusbewustzijn
zelf

individueel
androgyn

eiwit

midden
elektromagnetisch
levenskracht
vata

sattva

yoga

kroon
koninkrijk
heilige ruimte
waarheid

liefde

wierook

liefde
mensenzoon
Vishnu
Operator
Onderhouder
Zon

licht

energie

Christus

rode draak
illusie

aarde

Leeuw

engel

menselijk

Jezus Christus
ananda

wil om gelukkig te zijn



22 DRIE VROUWEN ALS BEELD VAN DE ZIEL

VROUW STAD BETEKENIS
ziel lichaam

MAAGD (JERUZALEM) VERLANGEN
hemel

HOER BABYLON VOL VAN EGO
woestijn

BRUID NIEUWE JERUZALEM VERVULLING

berg

HOOFDSTUK

Openbaring 12

Openbaring 17-18

Openbaring 21-22

23 DE ILLUSIE VAN DRAAK EN BEESTEN

ILLUSIE

ILLUSIE VAN
GEDACHTEN
EN PERCEPTIES
(onware
gedachten)

ILLUSIE VAN
GEVOELENS
EN EMOTIES
> pijnlichaam
(niet bewust
waargenomen
emoties; schei-
dend gevoel)

ILLUSIE VAN
GEDRAG EN
LEVENSKRACHT
> ego

(niet bewust
waarnemen van
verstand; on-
bewust gedrag)

ACTIE

VALSE
OVERTUIGINGEN

EMOTIONELE
REACTIES:

valse overtuigin-
gen, versterkt
door verlangen

DWANGMATIGE
HANDELINGEN:
valse
overtuigingen,
versterkt zowel
door verlangen als
door vitale energie

BEWUSTZIJN

MENTALE
BEWUSTZIJN
(verstoord denken;
onwetendheid >
wijsheid)

EMOTIONELE
BEWUSTZIJN
(verstoord voelen;
angst > liefde)

VITALE
BEWUSTZIJN
(verstoord
handelen; slavernij
> vrijheid)

BEELDEN

DRAAK
slang, duivel,
satan;

getal naam
beest

6

BEEST UIT
ZEE

Beest;
naam van
het beest
60

BEEST UIT
AARDE

valse profeet;
merkteken
beest;
merkteken
naam van
het beest
600



24 HET GETAL VAN EEN MENS

CREATIE GETAL GRIEKS BETEKENIS CHAKRA 666

1.000
9 999
6 888
3 777
9 666
6 555
3 444
9 333
6 222
3 111
DE OVERWINNAAR

ho 70

n 50

i 10

k 20

6 800
n 50

ho nikén 1.000

ho nikén de overwinnaar 7
epistémon wijsheid 6
Iésous Jezus 5
stauros kruis 4
hé phrén  het middenrif 3 600
epithumia begeerte 2 60
speirema  kundalini 1 6
akolasia losbandigheid
aisia geluk
oikia huis
KRUIS HET MIDDENRIF
st 6 he 8
a 1 ph 500
u 400 r 100
r 100 e 8
o 70 n 50
s 200
stauros 777 hé phréen 666



25 DE 7 HEILIGE VUREN

ZEVEN OFFERSCHALEN ZEVEN HEILIGE VUREN

offer in de lucht 7 allesdoordringend goddelijk vuur
offer op de Eufraat 6 geestvuur (Brahma Agni)
offer op de troon van het beest 5 creatieve vuur
offeropdezon 4 psychische vuur
offer in de bronnen en rivieren 3 vuur van hogere emoties

offerin dezee 2 vuur van emoties en seksuele
verlangens

offeropdeaarde 1 vuurvan materiéle verlangens

26 DE ENGELENHIERARCHIEEN EN DE MENS

GROTE GEEST: GOD

Eerste LIEFDESGEESTEN HARMONIEGEESTEN WILSGEESTEN
hiérarchie (Serafijnen) (Cherubijnen) (Tronen)

Tweede  WIJSHEIDSGEESTEN  BEWEGINGSGEESTEN VORMGEESTEN

hiérarchie (Wereldleiders) (Wereldkrachten) (Scheppers, Elohim)
Derde TIJDGEESTEN VOLKSGEESTEN BESCHERMGEESTEN
hiérarchie (Oerkrachten) (Aartsengelen) (Engelen)

BEELD VAN GOD: MENS

(tiende engelensoort)

DIEREN PLANTEN MINERALEN



27 YAMA, NIYAMA EN DECALOOG

TIEN GEBODEN of INTUITIES

RELATIE MET JEZELF

EERSTE
TAFEL

1
Geen verering
van andere
goden
dan God alleen

2
Geen
beeldendienst

3
Gods naam niet
ijdel gebruiken

4
Zes dagen om te
werken en
één dag rust

5
Vader Hemel en
Moeder Aarde
eren voor
een lang leven

NIYAMA’S

ISVARA
PRANIDHANA
Overgave

SAUCHA
Zuiverheid

TAPAS
Zelfdiscipline,
soberheid,
evenwicht

SVADHYAYA
Zoeken van
zelfkennis

SANTOSHA
Leven in
tevredenheid

RELATIE MET JE NAASTE

TWEEDE
TAFEL

6
Je naaste
niet
vermoorden

7
Geen ontrouw
jegens je
naaste

8
Niet stelen
van je naaste

9
Niet liegen ten
nadele van je
naaste

10
Niet begeren
watvan je
naaste is

YAMA'’S

AHIMSA
Geweldloosheid

BRAHMACHARYA
Zelfbeheersing en
onthouding

ASTEYA
Niet stelen

SATYA
Eerlijkheid en
waarheid

APARIGRAHA
Onthechting,
niet begeren



28 ANTHONIAANSE KALENDER

gebaseerd op de seizoenen, de tekens van de
dierenriem en maanden van 30 dagen

MAAND

LENTE
FEEST

1. MAART
lentemaand

2. APRIL
groeimaand

3. MEI
bloeimaand

ZOMER
FEEST

4.JUNI
zomermaand

5.JULI
maaimaand

6. AUGUSTUS
oogstmaand

HERFST
FEEST

7. SEPTEMBER
herfstmaand

8. OKTOBER
zaaimaand

9. NOVEMBER
snoeimaand

PERIODE

21-22
maart

23 maart
- 21 april

22 april
- 21 mei

22 mei
- 20 juni

21
juni

22 juni
- 21 juli

22 juli

- 20 augustus

21 augustus

- 19 september

20
september

21 september
- 20 oktober

21 oktober
- 19 november

20 november
- 19 december

ECLIPTICA

LENTE
EQUINOX

RAM (ARIES)

21 maart - 19 april

STIER (TAURUS)
20 april - 20 mei

TWEELINGEN (GEMINI)
21 mei - 20 juni

ZOMER

ZONNEWENDE

KREEFT (CANCER)

21 juni - 22 juli

LEEUW (LEO)

23juli - 22 augustus

MAAGD (VIRGO)

23 aug. - 22 september

HERFST
EQUINOX

WEEGSCHAAL (LIBRA)
23 sept. - 22 oktober

SCHORPIOEN (SCORPIO)
23 oktober - 21 november

BOOGSCHUTTER
(SAGITTARIUS)

22 nov. - 21 december

DAGEN

2 (+1%)

30

30

30

30

30

30

30

30



WINTER
FEEST

10. DECEMBER
wintermaand
11.JANUARI

watermaand

12. FEBRUARI
vastenmaand

*schrikkeljaar

20
december

21 december
- 19 januari
20 januari

- 18 februari

19 februari
- 20 maart

WINTER
ZONNEWENDE

STEENBOK
(CAPRICORNUS)
22 december - 19 januari

WATERMAN (AQUARIUS)
20 januari - 18 februari

VISSEN (PISCES)
19 februari - 20 maart

30

30

30

365
(+1%)



